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Verslag Vriendendag zondag 23 november

INHOUDSOPGAVE

Welkom in ons gastenhuis 
U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt hier 
overnachten met half- en volpension indien er een retraite 
plaatsvindt of als u zich opgeeft voor één van onze andere 
activiteiten. Individueel verblijf is in principe niet mogelijk. 
Heiloo heeft verder een prachtige omgeving om te fietsen, 
te wandelen en het strand of de duinen te bezoeken.  
U verblijft dicht bij Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Neem 
voor meer info contact op met het secretariaat.

Uw bezoek aan het Heiligdom
Persoonlijk gebed:
U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken.
Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur
Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Zalen reserveren:
Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere 
zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen. 
Neem voor meer informatie en reserveringen contact  
met ons op.

Openingstijden Secretariaat:	
Weekdagen: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
9.00 - 10.00 uur, 11.00 - 13.00 uur en 14.00 - 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288
Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector Jacques Quadvlieg:
Email:	 rector@olvternood.nl
Mobiel:	 06-5471 6091

Zie onze website www.olvternood.nl voor een actueel 
overzicht van alle activiteiten.

Foto’s voorzijde
Linksboven:	�  �Heerlijke soep op de Vriendendag
Rechtsboven:	� �Truc do bij het Heilig Hartbeeld in de kapel van het 

Julianaklooster 
Linksonder:	  �Glas-in-loodraam: De presentatie van Jezus in de 

tempel, ook bekend als de Opdracht van de Heer of 
Maria Lichtmis. Locatie onbekend.

Rechtsonder:	�  �Vincent Bouwens, koorleider en cantor

	 ROZENKRANS	 HEILIGE MIS	 AANBIDDING	 AANBIDDING/LOF	 KRUISWEGGEBED	 VESPERS	 BIECHT &
	 GEBED						      PASTORAAL 		
							       GESPREK
ZO	 08:30 (GK)	 09:00 (GK)
		  10:30 (BK)	 15.00-15:45 (GK)				    15.00-15.45 (BK)
		  16:00 (GK)
MA T/M WO	 10:00 (GK)	 10:30 (GK)	 11:15-12:15 (GK)				    11:15-12:15 (BK)
DO	 10:00 (GK)	 10:30 (GK)	 11:15-21.00 (GK)				    11:15-12:15 (BK)
VR	 10:00 (GK)	 10:30 (GK)	 11:15-23:59 (GK)		  15:00 (GK)	 17:30 (GK)	 11:15-12:15 (BK)
ZA	 10:00 (GK)	 10:30 (GK)	 00:00-10.15 (GK)				    11:15-12:15 (BK)
			   11.15-12.15 (GK)	
EERSTE-ZA 	 11:30 (BK)	 12:00 (BK)		  14:15-15:30 (BK)			   10.45-12:00 (BK)
BEDEVAART

Elke tweede en vierde dinsdagavond in de maand 18.00 uur rozenkransgebed en 18.30 uur Tridentijnse Heilige Mis (BK in zomertijd, GK in wintertijd)
	 GK = Genadekapel  BK = Bedevaartkapel

Welkom in het gastenhuis

	 3	��� Woord van de rector
		  Voorjaar in het Heiligdom van Maria 
	

	 6	� De Gregoriaanse zangtraditie ter 
	 meerdere glorie van God 
	 Interview met Vincent Bouwens, koorleider 	
	 en cantor Schola Cantorum Gaudete

	

	 9	 ��Meet & Greet the Lord 
	 Jongerenontmoetingen rond Aanbidding 
	 van het Allerheiligste



Door rector  Jacques Quadvl ieg

Geachte Lezers en Vrienden,  

In het bekende Marialied “God groet U 
zuiv’re bloeme” worden vele bloemen ge-
noemd die op poëtische wijze in verband 
worden gebracht met de status die Maria 
heeft in ons geloofsleven. Het ‘roosken 

zonder doren’ verwijst naar de roos, de violette zoet naar het 
viooltje, het ‘bloemke blauw in ’t koren’ naar de korenbloem 
en tenslotte de ‘lelie reine’ vertegenwoordigt de blanke lelie. 
Een schouwspel van kleuren en geuren. De kleur bepaalt 
vaak de specifieke betekenis van de bloem: blauw staat 
voor trouw en hoop, roze voor liefde en wit voor zuiverheid.
Ook de bloem zelf draagt vaak een symbolische betekenis. 
De roos staat voor liefde, geluk en vreugde, het viooltje als 
teken van vertrouwen, de korenbloem symboliseert vrijheid, 
vrede, loyaliteit en hoop en de lelie wordt in het algemeen 
gezien als teken van geluk. Zo wil Maria voor ons de weg 
zijn en de vreugde die ons voert naar de bron, de bron van 
ons leven: Jezus, haar geliefde Zoon. Op onze weg doorheen 
het leven verlangen wij naar haar bijstand, haar voortduren-
de zorg voor ons, die toch ook haar kinderen zijn. Hoeveel 
liefde ontvangen wij niet van haar? Hoeveel geluk, vreugde, 
hoop en vrede? Zij wakkert in ons aan die soms ook zo  
fragiele loyaliteit om te mogen volharden. 

Bloemen in ons Heiligdom dienen daarom niet louter ter 
verfraaiing maar dragen bij aan onze devotie tot de Heilige 
Maagd. Ik zie daarom altijd uit naar het voorjaar. Overal op 
het Heiligdom zijn de kleine neusjes en frisse steeltjes van 
de geplante bloembollen in grote getalen al zichtbaar. Het 
fraaie kruiswegpark om de Genadekapel en Bedevaart- 
kapel belooft ook dit jaar weer een prachtig kleurrijk palet  
te worden van voorjaarsbloeiers en bloembollen. U begrijpt 
dat wij daar met zijn allen bijzonder trots op kunnen zijn. 
Maar we weten ook dat het parkonderhoud veel inspanning 
en deskundigheid kost van onze vrijwilligers. 

Zie verder pagina 5 >>
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WOORD VAN DE RECTOR
Voorjaar in het Heiligdom van Maria

De ontluikende bloemen  
in het kruiswegpark

Bewegwijzering in het park

Madonnalelies
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Rijksweg 79
1906 BE Limmen

072-5052561

www.kosterelektro.nl
info@kosterelektro.nl

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

TEL: 072 - 5051405
E-MAIL: mail@jak-limmen.nl

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR



Ik wil vooral de tuinman en zijn vrouw danken voor deze 
mooie, maar toch ook zeer arbeidsintensieve taak!  De winter- 
periode is ook de tijd waarin onderhoudswerkzaamheden 
op het Heiligdom plaatsvinden. Facilitair gebouwbeheerder, 
Joris Verresen, geeft hieraan leiding. Een afgerond project 
is de plaatsing van vernieuwde wegwijzers en van nieuwe 
mededelingenborden waarop bezoekers het weekprogram-
ma en het overzicht van dagelijkse vieringen kunnen aflezen. 
Binnenkort vieren we weer twee feesten waarbij Maria een 
bijzondere plaats in neemt. Het feest van Maria Lichtmis en 
van Maria Boodschap.  

Maria Lichtmis: 
Opdracht van de Heer in de tempel 
Het feest van Maria Lichtmis herinnert ons aan het verhaal 
van de Opdracht van de Heer in de tempel van Jeruzalem 
zoals dat door de evangelist Lucas wordt verhaald. In het 
tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat het Jezuskind 
veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem 
aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Licht- 
mis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerstmis  
oftewel de 40ste dag na de kerstnacht. 

Simeon en Hanna 
In de tempel treffen Maria en Jozef een zekere Simeon aan. 
Deze ‘vrome en rechtvaardige man’ had een openbaring van 
God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou 
sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben 
gezien. Bij het zien van Jezus besefte Simeon dat de aan 
hem gedane belofte werkelijkheid was geworden. Lucas  
laat hem vervolgens een lied zingen dat in de christelijke 
liturgie een voorname rol is gaan spelen: 

“Laat nu Heer, volgens uw woord
Uw dienaar in vrede heengaan.

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
Dat Gij hebt bereid voor de volken.

Het licht dat voor alle heidenen straalt,
De glorie van Israël uw volk.”

Nadat Simeon dit lied gezongen heeft, zo vertelt Lucas,  
zegende hij Jezus en Maria. Tot Maria zei hij: “Dit kind zal 
velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een 
teken van tegenspraak zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard 
gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten  
omgaat”. Daarna troffen zij er de profetes Hanna aan, een 
84-jarige weduwe uit de Israëlische stam van Aser. ‘Ze was 
altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten 
en bidden’, schrijft Lucas. Ook Hanna herkent in Jezus de 
langverwachte Redder van Israël.

Maria Lichtmis: tóch een Feest des Heren 
De Nederlandse naam Maria Lichtmis herinnert aan de  
lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, 
maar die volgens de liturgie van deze dag de zin heeft  
van onze opgang naar het huis van God waar wij de  
Heer ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij 
wederkomt in heerlijkheid. Feitelijk gaat het hier primair om 
een feest van de Heer, die voor alle volkeren het Licht der 
wereld is. Wij vieren op maandag 2 februari dit feest in de 
Genadekapel. Bij binnenkomst ontvangt u voor de aanvang 
van de H. Mis een kaars die na de liturgische begroeting 
wordt gezegend. Na de Mis is er gelegenheid om de  
Blasiuszegen te ontvangen. U bent van harte welkom.

Vriendendag zondag 7 juni 
Dit jaar zal de Vriendendag worden gehouden op een 
bijzondere dag, namelijk op Sacramentsdag, zondag 7 juni. 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De uitnodiging 
voor deze dag volgt op een later moment.
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Presentatie van Christus in de tempel, Fra Bartolomeo, 1516, 
Kunsthistorisches Museum, Wenen

Madonna in het rozenprieel, Stefan Lochner, 1440-1442, 
Wallraf-Richartz Museum, Keulen
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Door Mariska Adrichem

Op het moment dat ik Vincent spreek 
heeft hij zojuist als cantor de Hoogmis 
ondersteund. En dat ik niet de enige  
ben die Gregoriaanse gezangen kan 
waarderen, bleek toen ik na de Hoogmis 
werd aangesproken door een aantal 
mensen die vertelden dat ze zo hadden 

genoten van de H. Mis en de zang van Vincent. Uiteraard 
deel ik de mooie complimenten met hem. Ik vraag Vincent 
naar de achtergrond van de Schola Cantorum Gaudete.  
Vincent: “De Schola bestaat dit jaar 25 jaar. Het begon  
allemaal met een aantal heren uit de Haarlemmermeer  
die de traditionele zang weer ten gehore wilde brengen. 
Ongeveer 13 jaar geleden heb ik mij aangesloten en in  
2019 heb ik het stokje van de meer dan 80-jarige dirigent 
overgenomen. Toen hij mij vroeg om de leiding over de 
Schola over te nemen, kon ik eigenlijk geen ‘nee’ zeggen, 
omdat er verder geen opvolger beschikbaar was. Als ik 
geen ‘ja’ zou hebben gezegd, was de Schola opgehouden te 
bestaan, wat jammer geweest zou zijn. De Schola bestaat 
tegenwoordig uit zes zangers en we verzorgen de muzikale 
opluistering met Gregoriaanse gezangen tijdens de heilige 
Missen. Dit doen we onder andere in Nieuw-Vennep,  
Amstelveen/Bovenkerk, Vogelenzang én Heiloo. We zingen 
maandelijks met de Schola en repeteren een paar keer. We 
volgen tijdens de H. Mis het proprium, de wisselende ge-
zangen van de liturgische kalender. Voor het ordinarium, de 
vaste gezangen, grijpen we terug op diverse Gregoriaanse 
Missen. Zo willen we de Gregoriaanse traditie in ere houden. 
Het mooie is dat als iemand nu zegt “over een jaar, op die 
datum moet je zingen”, wij al weten wat er gezongen wordt. 
De liturgie en haar gezangen staan eigenlijk vast. De eerste 
keer dat we in het Heiligdom zongen was vele jaren geleden, 
toen we werden gevraagd om op de eerste zaterdag in  
september, tijdens de zogenaamde ‘Eerste Zaterdag- 
bedevaart’, de zang te verzorgen. Volgens traditie wordt  
op deze dag, in samenwerking met de Vereniging voor  
Latijnse Liturgie, een Latijnse H. Mis opgedragen. Aange- 
zien het Latijn ook door de bezoekers van de ‘Eerste  

Zaterdagbedevaart’ wordt gewaardeerd, heeft de organisatie 
contact met ons opgenomen en zullen we ook meerdere keren 
dit jaar de heilige Mis met het Gregoriaans ondersteunen.” 

De koorschool in Haarlem                                                                               
Ik vraag Vincent hoe hij zijn 40-jarige zangcarrière is begon-
nen. Vincent: “Als jongen kwam ik in de Sint-Bavokathedraal 
in Haarlem en daar hoorde ik het kathedrale koor zingen. 
Terwijl ik nog nooit echt had gezongen, wist ik meteen, bij dit 
koor wil ik zingen. Aan het koor was ook een jongensschool, 
de koorschool, verbonden en daar wilde ik graag heen. Maar 
omdat ik in Amstelveen woonde, was heen en weer reizen 
voor een 8-jarige wat ingewikkeld. Een jaar later nam het 
koor contact op met de vraag of ik nog steeds bij het koor 
wilde zingen. Dat wilde ik nog steeds en zo kon het gebeuren 
dat je als jongen elke dag om kwart over zeven in de bus zat 
om naar Haarlem te reizen en pas aan het eind van de dag 
om vijf uur weer thuis kwam. Ook had je elke vrijdagavond 
koorrepetitie en vervolgens zong je elke zondag met het 
koor in de kathedraal. De koorschool was indertijd nog een 
jongensschool en ik zat in een klas met zo’n zestien jongens. 
Het was een prachtige tijd waarin je naast de reguliere lessen 
veel zong en muziek maakte.” 

Grote optredens                                                                               
Naast het zingen in de kathedraal zong Vincent als koor-
jongen in bijvoorbeeld het Amsterdamse Concertgebouw 
de Matthäus Passion. De handtekeningen in de partituur 
van dirigent Nikolaus Harnoncourt en Jaap van Zweden, die 
indertijd nog concertmeester van het Concertgebouworkest 
was, herinneren nog jaarlijks aan de TV-uitzending indertijd. 
“Het was een prachtige ervaring om als jongen onderdeel te 
zijn van zo’n uitvoering met deze grootheden.” Naast deze 
bijzondere ervaring zong Vincent met het koor ook op tour-
nees in Engeland, Frankrijk (o.a. de Notre Dame in Parijs), 
maar ook in Rome voor de paus. Vincent: “Een heel mooie 
ervaring was ook het meezingen in de opera Tosca. Dan had 
je met het jongenskoor in een paar maanden tijd zo’n tien 
opvoeringen. Je kreeg dan ook een ‘pakkie’ aangemeten, 
werd opgemaakt en leerde lopend zingen. En zo deed je ook 
podiumervaring op.” Ik vraag Vincent of hij daar geen 
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Als liefhebber van Gregoriaanse gezangen doet het mij deugd dat er steeds meer Gregoriaans 

wordt gezongen ter ondersteuning van de Hoogmissen op het Heiligdom. Tweemaal per maand 

kunnen we genieten van de mooie klanken van Schola Cantorum Gaudete, onder de bezielende  

leiding van Vincent Bouwens, of van de muzikale ondersteuning door Vincent als cantor.  

Onder het genot van een kopje koffie, spreek ik Vincent in het altijd gezellige Oesdom.

DE GREGORIAANSE ZANGTRADITIE  
TER MEERDERE GLORIE VAN GOD
Interview met Vincent Bouwens, koorleider en cantor 
Schola Cantorum Gaudete



-

moeite mee had. Zingen in een koor lijkt mij nog betrekkelijk 
veilig, maar op zo’n groot podium te staan en dan ook nog 
te moeten acteren is een ‘andere tak van sport’. Vincent: 
“Dat viel wel mee. Met de nodige repetities ging het prima 
en rolde je er eigenlijk vanzelf in. Het heeft ervoor gezorgd 
dat ik er geen moeite mee heb om op een podium te staan. 
Je moet gewoon zorgen dat je je muziek goed kent. Dat is 
belangrijker dan al het andere.” En zo kan het gebeuren dat 
Vincent inmiddels zo’n tachtig keer per jaar in vele kerken 
zingt: met de Schola Cantorum Gaudete, als cantor of met 
andere zanggezelschappen. Let wel: dit is naast zijn baan in 
‘finance and riskmanagement’ en zijn rol als echtgenoot en 
vader van een dochter.  

Gezongen tientje van de rozenkrans                                                                               
Mooi om te vermelden is het feit dat Vincent een gezongen 
tientje van de rozenkrans heeft samengesteld. Onderdeel 
van dit gezongen tientje zijn tien verschillende Avé Maria’s 
voor solozang en orgel. Naast de bekende Ave Maria’s van 
Caccini, Schubert en Bach/Gounod, is ook een aantal minder 
bekende Ave Maria’s in het tientje opgenomen. Denk hierbij 
aan de Ave Maria’s van Saint-Saëns, Dvorak en Bruckner. 
Ook een Gregoriaanse versie ontbreekt niet. Tijdens de tour 
van het reliek van de heilige Bernadette Soubirous door ons 
land heeft Vincent ook in de Bedevaartkapel van het Heilig-
dom, waar het reliek te bezoeken en te vereren was, dit 
bijzondere rozenkransgebed gezongen. 

Interesse voor het Gregoriaans                                                                               
“Het is heerlijk om met de Schola Cantorum Gaudete op het 
Heiligdom te mogen zingen. We voelen ons hier welkom. 
Het is heel fijn dat er bij het zingen zoveel respons is vanuit 
de kerk. Het is altijd een plezier als de mensen het Grego-
riaans meezingen.” Het is overigens mooi om te zien dat er 
de laatste jaren een opleving is te zien in de interesse voor 
traditie binnen de Kerk en de Gregoriaanse muziek, met 
name bij jongeren en jonge gezinnen. “Wanneer ik elders 
een Tridentijnse Heilige Mis zing, zijn er vooral jonge mannen 
onderdeel van de Gregoriaanse Schola en zijn er opvallend 
veel jonge kerkbezoekers. Het is bijzonder te concluderen 
dat steeds meer met name jongeren en jonge gezinnen veel 
waarde hechten aan de traditie binnen de Kerk. Laten we 
daarbij ook niet vergeten dat het Gregoriaans de universele 
muziek van de Kerk is. Waar je ter wereld ook bent, de ge-
zangen en acclamaties zijn dezelfde en geven herkenning  
en houvast. Graag zijn we als Schola daar onderdeel van  
en zetten we ons in om ter meerdere glorie van God de  
eeuwenlange Gregoriaanse zangtraditie voort te zetten.”
 

 | 7

Vincent Bouwens in de Bedevaartkapel

De Schola Cantorum Gaudete

 
 



Ja, 	 ik wil me graag opgeven als nieuwe vriend 
of vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en 
het Vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.
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Overleden vrienden van Kapel 

C Mevrouw R.C. van Berckel-Driessen
C De heer J.M. Boots

C De heer en mevrouw Bruggeling
C Mevrouw Y.A.M. Cavalini-de Jong

C De heer G.P.J.J. Franke
C Mevrouw B. de Gilder-van Gennep

C De heer J.Y.E. van Houten
C De heer J.A. Kroon
C Mevrouw M.L. Ong

C De heer en mevrouw Pasteuning-Dirksen
C De heer P.J. van Tilborg

C Mevrouw M.M. Veldt
C Mevrouw D.H. Westmaas

We bidden dat deze overleden vrienden en vriendinnen 
in de liefde en vrede van God mogen wonen. 

Het Heiligdom is hen zeer dankbaar  
voor hun steun en betrokkenheid.

OLV ter Nood zoekt MET SPOED vrijwilligers

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week.

Heeft u hart voor Onze Lieve Vrouw ter Nood? 
Vindt u de normen en waarden van het katholieke geloof belangrijk? 

Kunt u goed werken in een team? Dan zijn wij op zoek naar u! 
In overleg kijken we welke taken en verantwoordelijkheden aansluiten bij uw talenten en interesses.

Contact: Gert Verresen, 06-578 64 571, gverresen@olvternood.nl

Huweli jk

1 november 2025 I John Koning en Eline Schilder

We wensen het nieuwe echtpaar veel geluk en  
Gods zegen op hun verdere levensweg samen.

Doopsels

26 oktober 2025 I Robrecht Francisca Gerarda Zuurbier
26 oktober 2025 I Maria Gerarda Anna Zuurbier

Laten we bidden dat het vuur van de Heilige Geest  
hen steeds zal begeleiden op hun levensweg en  

dat zij steeds mogen groeien in hun liefde  
tot God de Vader en hun naasten.
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Door Truc Do

Met ons gezin kwam ik als klein meisje altijd naar de 
familiedagen op het Heiligdom. Ik vond dat toen heel 
gezellig! Maar op een gegeven moment werd ik wat 
ouder en zocht meer aansluiting bij leeftijdsgenoten. 
Meet & Greet the Lord was toen net gestart. Hans Tuijn had 
dit samen met rector Jeroen de Wit, zuster Iuxta Crucem 
(IVE, blauwe zusters) en anderen opgezet. Zij nodigden mij 
een keer uit en sindsdien kwam ik heel vaak! Het concept is 
eenvoudig: we starten met pizza! Tijdens de maaltijd kunnen 
de deelnemers even bijpraten met elkaar. Vervolgens is er 
een catecheseles, meestal verzorgd door een priester, soms 
door religieuzen of leken. De thema’s die tijdens de catechese 
worden behandeld, worden door de jongeren zelf aangedra-
gen. De organisatie gebruikt de input van de jongeren om 
een gevarieerde selectie te maken. Na de catechese komt 
het gedeelte waaraan de avonden hun naam danken: een 
uur Eucharistische Aanbidding in de Kloosterkapel. Dit is 
hét moment om de Heer Jezus van dichtbij te leren kennen, 
Hem te danken en te prijzen! Ook is er tijdens de avond altijd 
biechtgelegenheid, waar de jongeren dankbaar gebruik 
van maken. De avond wordt afgesloten met een gezellig 
samenzijn op de jongerenzolder, gepaard met een spelletje 
en wat lekkers. Voor mij werd het maandelijkse uurtje stilte 
en gebed al snel heel belangrijk. Het is goed om met God te 
spreken en met anderen over Hem te leren. Ik wilde daarom 
ook meer betrokken raken. In 2020 vond er een wisseling 
plaats in de organisatie en werd ik gevraagd om het team  
te versterken. Sindsdien ben ik onderdeel van het kleine 
groepje dat met liefde deze activiteiten organiseert. Toen 

bestond de organisatie uit rector de Wit, zuster Castissima 
en ik. We verdeelden de taken om alles voor te bereiden, 
contact op te nemen met priesters, thema’s te kiezen en 
het regelen van muzikale begeleiding. De organisatie is nog 
steeds een grote uitdaging! Gelukkig worden we nu onder-
steund door twee jongeren, Nick en Dani. Rector Jacques 
Quadvlieg heeft toen hij vorig jaar rector werd van OLV ter 
Nood de eindverantwoording van rector Jeroen de Wit over-
genomen. In de laatste jaren hebben we de groep jongeren 
zien groeien, een proces dat nog steeds doorgaat. Meestal 
zijn er ongeveer 25 deelnemers, maar er kunnen er nog veel 
meer bij! Dus als je tussen de 17 en 30 jaar oud bent, dan 
ben je van harte welkom! 

Naast ‘Meet & Greet the Lord’ bieden we ook andere bij- 
zondere activiteiten aan; in juni de zogeheten ‘Adoration 
under the Stars,’ waarmee we het jaar afsluiten: Eucha-
ristische Aanbidding in de buitenlucht! Dit trekt altijd meer 
jongeren aan dan normaal, die daarmee de kans hebben 
om te bidden, te biechten en samen te zijn. Daarnaast heeft 
in het afgelopen jaar een bedevaart plaatsgevonden, te 
voet naar Amsterdam, om met z’n allen de Stille Omgang 
te lopen. Dit jaar staat dat ook weer op het programma. 
Met veel plezier help ik bij de organisatie en ik voel me nog 
steeds ook een deelnemer! Elke keer leer ik weer iets nieuws 
en zoek ik de stilte en de nabijheid van Jezus op. Ik hoop dat 
nog vele jongeren dit ook mogen ervaren en ik wil dan ook 
alle lezers tussen de 16 en 30 jaar van harte uitnodigen om 
deel te nemen. Namens het team en alle jongeren willen we 
de vrienden van het Heiligdom bedanken, die met hun gaven 
deze avonden mogelijk blijven maken.

Al bijna 10 jaar lang hebben jongeren van 16 t/m 30 jaar maandelijks de kans om hun relatie met 

God te verdiepen bij ‘Meet & Greet the Lord’ op het Heiligdom. Sinds 2020 ben ik zelf betrokken  

bij deze bijzondere ontmoetingen. In dit artikel vertel ik wat meer over mijn ervaringen.

MEET & GREET THE LORD

Aanbidding in de kapel van het Julianaklooster



Bijzondere Liturgische Vieringen
Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen; alleen uitzonderingen en bijzondere 
feesten worden hieronder vermeld. Voor tijden en locaties verwijzen wij u naar de agenda op onze website.
• Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
• Woensdag 18 februari: Aswoensdag
• Donderdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
• Woensdag 25 maart: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
• Zondag 29 maart: Palmzondag
• Donderdag 2 april: Witte Donderdag
• Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag - Lijden en Sterven van de Heer
• Zaterdag 4 april: Stille Zaterdag - Paaswake (Heilige Paasnacht)
• Zondag 5 april: Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
• Maandag 6 april: Tweede Paasdag
• Zondag 12 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen)

Retraite & Bezinning
Maandelijkse Gebeds- en Bezinningsdag in het Julianaklooster, begeleid door een priester verbonden aan het Heiligdom.
• Nieuwe Gebeds- en Bezinningsdagen zullen worden voorbereid.
Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse retraites georganiseerd in het Julianaklooster, 
inclusief verblijf en overnachting. Voor de komende maanden staan de volgende retraites op het programma:
• 28 januari t/m 1 februari: Geestelijke Oefeningen van Ignatius (stilteretraite voor vrouwen)
• 26 februari t/m 1 maart: De kracht van vergeving
Zie voor het volledige retraite programma voor dit jaar de informatie op onze website.

Cursusprogramma
Jaarlijks biedt het Heiligdom een aantal vaste cursussen aan:
• Alpha cursus: Van 11 januari t/m 26 maart wordt een nieuwe Alpha cursus georganiseerd op donderdagavonden van  
18.30 tot 21.00 uur. Tijdens interactieve en gezellige avondbijeenkomsten komen we in het Julianaklooster bijeen om samen  
de basis van het katholiek geloof te verkennen. De avonden zijn inclusief maaltijd en deelname is gratis, al is een donatie  
altijd welkom. Een Alphadag op zaterdag 28 februari is tevens onderdeel van de cursus.
U kunt op de eerste avond in februari nog aansluiten bij de cursus (donderdag 5 februari). Meer informatie over de Alpha  
cursus vindt u op onze website. 
• SycamOre cursus: Aan de hand van een twintigtal korte films verdiepen we ons in evenzovele aspecten van het katholieke 
geloof, onder andere de zoektocht naar geluk, het bestaan van God, het sterven en verrijzen van Jezus, de Heilige Geest, de 
betekenis van de Bijbel, de kracht van het gebed, vrijheid en liefde. Een nieuwe startdatum voor de SycamOre cursus is  
vooralsnog niet bekend; deze zal op onze website en in de nieuwsbrief worden aangekondigd.
• School voor Geloof en Gebed: Onder deze noemer zijn inmiddels diverse cursussen gegeven:  
Samen in Stilte, Kennismaking met de Bijbel, Lectio Divina en Introductie tot het Spirituele Leven. 
De cursussen zullen de komende tijd herhaald worden.

Gezinsactiviteiten 
De Zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará organiseren activiteiten voor gezinnen, kinderen en jongeren  
in het Julianaklooster. 
• Familiedagen: een programma voor de hele familie, deels gezamenlijk en deels verdeeld in leeftijdsgroepen. De invulling van 
de dagen wordt telkens in de agenda op de website vermeld.
• Kinderclub Heilige Dominicus Savio: spel, gebed en catechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. 

10 |

PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD
FEBRUARI T/M APRIL 2026
Het Heiligdom biedt jaarlijks een aantal vaste activiteiten, die wij op deze pagina graag onder uw aandacht brengen. 
Daarnaast worden er regelmatig andere evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. 
Bezoekt u voor meer informatie en data onze website of neemt u contact op met ons secretariaat. 
website: www.olvternood.nl  |  e-mail: info@olvternood.nl  |  telefoon: 072 - 505 1288



 | 11

• Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano: op 
vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur; gezamen-
lijk pizza eten, catechese en gezelligheid voor 
meiden van 11 t/m 17 jaar.
• Jongensgroep Sint Joris: op vrijdagen van 
17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten  
en catechese voor jongens van  
12 t/m 17 jaar (begeleid door een priester in  
samenwerking met de zusters).

Jongerenactiviteit: ‘Meet and Greet the Lord’ 
Elke tweede vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster; gezamenlijk pizza eten, inleiding,  
eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid en aansluitend een moment van ontmoeting.

Eerste-Zaterdag Bedevaarten 
Maandelijkse gebedsdag op de eerste zaterdag van de maand voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het  
religieuze leven in de Bedevaartkapel. Rozenkransgebed om 11.30 uur, H. Mis om 12.00 uur, Aanbidding & Lof van 14.15 uur  
tot 15.30 uur. Vanaf 10.45 uur biechtgelegenheid tot 12.00 uur. Gratis busvervoer vanaf treinstation Castricum, heen om  
11.10 uur en terug om 16.00 uur.

Gezongen Gregoriaanse Vespers 
Elke eerste zondag van de maand worden om 16.00 uur de Gregoriaanse Vespers door het Schola Cantorum Kennemerland 
gezongen in de Bedevaartkapel.

Meer informatie vindt u op onze website. Aanmelden voor alle activiteiten per e-mail via info@olvternood.nl of 
via telnr. 072-505 1288.



Door mevrouw Jeanne Dekker

Na een kopje koffie of thee in het 
Oesdom gingen we naar de Bedevaart-
kapel! Voorafgaande aan de H.Mis 
werd  het rozenkransgebed gebeden. 
De H.Mis werd opgedragen door Rector 
Jacques Quadvlieg. Deze zondag werd het 
feest van Christus Koning van het heelal 

gevierd (Lc.23, 35 - 43). Hier volgt een korte samenvatting 
van de preek. Boven het kruis staat INRI. Dat betekent dat 
Jezus de Koning der Joden is. Het Koningschap van Jezus is 
het Koningschap vanaf het kruis door het lijden heen. Het 
is geen Koningschap met kroon en juwelen, maar met een 
kroon van doornen! Willen wij dat deze Koning ons leven 
richting geeft? Kunnen wij in Hem de Koning zien en zijn wij 
bereid ons kruis met Hem te dragen? Zijn macht is niet die 
van wapens maar van liefde, liefde voor ons zondaars die 
alles van de barmhartige liefde van Jezus verwachten. Want 
gehecht aan het kruis heeft Hij voor ons alles volbracht, zijn 
Koningschap vervult onze hoop! Christus is gestorven voor 
ons allen! Een koninkrijk van liefde, Hem alleen komt alle 
koninklijke eer toe! Amen

Hoop stelt niet teleur
Na de H. Mis stond er een heerlijke lunch klaar in het  
Julianaklooster. Daarna gingen we weer richting Bedevaart-
kapel waar pater Marc Lindeijer sj, rector van de Krijtberg 
in Amsterdam, een inleiding hield met als thema ‘pelgrims 
van hoop’. Paus Franciscus heeft het Jubeljaar 2025 officieel 
afgekondigd met de apostolische brief (Bul) ‘Spes non

confundit’. Hoop stelt niet teleur, waarmee hij benadrukt dat 
hoop de centrale boodschap is, geworteld in Gods liefde en 
de zekerheid van Jezus’ offer, en de pelgrims uitnodigt tot 
geestelijke vernieuwing en een reis van hoop! Het jubeljaar 
of Heilig Jaar werd door paus Franciscus op 24 december 
2024 met het ceremonieel van de opening van de Heilige 
Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad geopend. 
Traditiegetrouw gebeurde dat bij de aanvang van de  
Nachtmis van het hoogfeest van de Geboorte van de Heer.

Paus Franciscus nodigt ons uit om de vele uitdagingen 
die het voortbestaan van de mensheid en de schepping 
ernstig bedreigen met een hart vol hoop te beschouwen,  
vertrouwend op Gods barmhartigheid! 
Onze nieuwe paus Leo XIV voegde er in het jubeljaar  
nog twee elementen aan toe:
1 �  �voor kinderen, draait om vrede,vriendschap, geloof en 

hoop, met de oproep om vredestichters te zijn!
2   �voor de armen, namelijk op zondag 16 november, 

onder het motto “Gij mijn God, Gij zijt mijn verwachting!” 
(psalm 71;5)

Dit was kort samengevat de inleiding van pater Marc Lindeijer 
sj. Daarna was de pauze met koffie en thee in het Oesdom. 
De dag werd afgesloten met Aanbidding en de Vespers. Het 
was een mooie dag met vele mooie ontmoetingen. We werden 
gesterkt om verder te gaan als pelgrims van hoop!

De jaarlijkse Vriendendag in Heiloo was dit jaar op zondag 23 november! De dag begon in  

Noord-Holland met een dun laagje sneeuw. Daardoor waren waarschijnlijk een aantal mensen 

verhinderd om te komen. Toch waren we met een mooi aantal.

PELGRIMS van HOOP

12 |

Verslag Vriendendag zondag 23 november

Spes non confundit
Belangrijke onderwerpen in de bul 
1   Hoop en Vrede
2   Synodaliteit
3   Migranten en Vluchtelingen
4 �  �Ecologische transitie - zorg voor de schepping 

en aanpak van het milieuvraagstuk. 
(oa vervolg op Laudato Si)

5 � � �Recht op onderwijs: Bijzondere aandacht voor 
de educatie van jongeren, met name in de 
conflictgebieden

6 � � �Bestrijding van het klerikalisme, het verminderen 
van de machtsstructuren binnen de hiërarchie en 
het versterken van de rol van de leken.

7 � � �Sociale gerechtigheid: inzet voor de zwakkeren in 
de samenleving en bestrijding van de armoede.

8  � �Dialoog en geweldloosheid: bevorderen van 
wereldwijde dialoog en geweldloosheid als 
antwoord op atoomdreiging en conflicten.


