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Overzicht buitententoonstelling




Natuur & Geloof
Voorwoord

De natuur, de wereld waarin wij leven is bijzonder. Hoe vaak
worden we niet geraakt door een prachtige zonsopgang
of zonsondergang, het kwetterend geluid van vogels,
adembenemende stilte in de bergen of de diversiteit aan
kleuren van bladeren in het voorjaar of in de herfst? Dit doet ons
verwonderen.

Gelovige mensen zien hierin de hand van God. Christenen en
Joden vinden veel houvast in de scheppingsverhalen in de Bijbel,
voor Joden de Tenach. Het eerste scheppingsverhaal, op de
allereerste pagina’s van de Bijbel, het boek Genesis, verhaalt de
schepping in zeven dagen. Niet dat wij geloven dat dit persé om
zeven dagen gaat, maar wel dat er een bepaalde ordening is in
de natuur, en dat God alles vanuit het niets geschapen heeft.

Op de buitententoonstelling ‘In het begin: ode aan de natuur’
zult u zeven kunstwerken vinden, elk gemaakt door één of
verschillende kunstenaars. Elk kunstwerk heeft als inspiratie
de tekst uit Genesis behorend bij die betreffende dag. Hoewel
de kunstenaars zelf niet persé gelovig zijn, hebben zij zich laten
inspireren door deze teksten en dit geuit in hun kunstwerk.

Wij willen u uitnodigen om dit pad van zeven kunstwerken
rustig te begaan. De kunstwerken, dat wat de kunstenaars tot
uiting hebben willen brengen, rustig tot u door te laten dringen.
Ik geloof vast dat u geraakt zult zijn. Dat u nog meer onder de
indruk zal zijn van het unieke van de schepping. Natuurlijk hoop
en bid ik ook dat u de Schepper hier achter mag her- of erkennen.
En ook hoop ik dat het ons nog eens extra mag doen beseffen
hoe kostbaar de schepping is en dat we hier zeer zorgvuldig mee
om moeten gaan.

Veel kijk-, beleef-, en bezinplezier!

Rector Jeroen de Wit



Licht — Timon Hagen

Wat zouden we zijn zonder licht? Waar blijf je als alles donker is?

Het donker bleef naast het licht bestaan. Maar hoe staat het
nu met het verschil tussen dag en nacht? Door de kunstmatige
verlichting is, met name in de verstedelijkte gebieden, het
verschil tussen dag en nacht haast verdwenen. Hoe is het in uw
eigen omgeving? Wordt het daar nog echt donker? Hoe ervaart
u de lichtvervuiling?

Licht maakt de wereld zichtbaar, maakt de ander en onszelf
zichtbaar. God laat zijn licht ook in jou schijnen. Hoe kun je een
licht voor anderen zijn? De apostel Paulus nodigt je uit om je te
wapenen met licht, om een lichtdrager te worden.




Licht

De eerste dag

Uit de Bijbel
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God: “Er moet licht zijn!” En er was licht. En God zag dat het licht
goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag,
en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat
was de eerste dag.

(Gen. 1, 1-5)

De wording van de Aarde, een wonderbaarlijk mysterie.

Het Bijbelse scheppingsverhaal in Genesis 1 begint met een beschrijving van
de Aarde zoals God die aantrof; woest en leeg, gehuld in duisternis, zonder
spoor van leven. Er is wel water, in overvloed zelfs. Gods geest zweeft over
deze wateren —die door theologen ook wel de oer-oceaan wordt genoemd —en
brengt beweging. Zijn aanwezigheid kunnen wij ervaren in de wind die onze
haren beroert of onze wangen streelt.

God schept door te spreken. “Er moet licht zijn.” En er was licht. Het staat in
contrast met het andere verhaal; het verhaal over de oerknal, waarbij al de
samengebalde materie explodeerde. In een fractie van een seconde ontstond
het heelal, gepaard gaande met een ongekende hitte en turbulentie. En nu,
ruim 14 miljard jaar later, dijt het heelal nog steeds uit. Hoe meer we te weten
komen over het begin, hoe groter het wonder wordt. Maar het ontstaan van
materie blijft een mysterie.

“Er moet licht zijn.” Het woordje ‘moet’ geeft aan dat licht noodzakelijk is voor
de verdere ‘plannen’ van God. Licht is een levensvoorwaarde, net als water.
Zonder licht, zonder fotosynthese, zonder energie, zou de aarde zich niet
kunnen ontwikkelen tot een levende planeet, begroeid met allerhande planten
en bewoond door allerlei dieren en mensen. Licht maakt de wereld zichtbaar,
het schept ruimte en tijd. “Het werd avond en het werd ochtend.” Voor het
eerst is er een dag.



Over het kunstwerk

Licht

Als woord niet alleen in contrast met het donker of het duister. Maar ook in
tegenstelling met zwaar of zwaarmoedig. Licht geeft kleur, energie en hoop.
Hoop op een nieuw begin, een nieuwe kans, een nieuwe dag. Zonder licht geen
leven. Het is dan op zichzelf al een prachtig woord met meerdere betekenissen,
contexten, inzichten. Poétisch bijna. Voor mij staat licht voor de boodschap
dat, hoe loodzwaar het leven soms ook kan zijn, er altijd weer een schone lei
is. Mooie aan dit kunstwerk is dat de aanblik geen moment dezelfde is. Niet
qua moment op de dag, lichtval, schaduw, stand van de zon of de maan.
Maar ook niet qua interpretatie van het woord ‘licht’ door de bezoekers.

Geloof maakt voor veel mensen licht en geeft hoop. Hoop die een ongelovige
wellicht uit iets anders haalt. Bijvoorbeeld uit natuur of de wetenschap dat
diezelfde natuur vooriedereenis. Net als bij geloof. Zelf ben ik een druk persoon.
Quaagendaen quahoofd. Mijn breinis altijd aan het werk. Altijd bezig met zaken
uit het verleden en met de zaken die nog komen. De afwas die nog moet worden
gedaan. Die deadline voor werk. Hetgeen een onbekende gisteren tegen me zei
opstraatoftienjaargeleden.Diedrukte geeftdruk.Endiedrukvoeltsomszwaar.
Alsof je altijd onderweg bent, altijd ergens anders moet zijn dan waar je bent.

Mijn vader zegt op dat soort momenten: “Wees eens waar je bent. Met de
mensen die er zijn.” [k vond en vind het altijd lastig te begrijpen wat hij bedoelt,
maar ik omarm het steeds meer. Want je bent nu eenmaal hier en nu, dus
dan kan je net zo goed in het hier en nu zijn. Dit kunstwerk doet me ernaar
uitkijken om ervoor te gaan staan. Op een willekeurig moment. Om omhoog te
kijken door het woord ‘licht’ heen. En voor de rest even niets. Even daar in het
hier en het nu. Genieten van het licht op mijn huid en in mijn ogen en me even
vederlicht voelen.



Van de kunstenaar

Timon Hagen

Licht tegenover Duisternis

Op de eerste dag scheidde God
het licht van de duisternis. Het licht
noemde God dag en de duisternis
noemde Hij nacht. God schiep door
het woord. Hij sprak: “Er is licht.” En
er was licht. Omdat God schiep door
het woord, staat het woord LICHT
centraal in mijn ontwerp en maak ik
het zichtbaar door het gebruik van
natuurlijk licht. Mijn werk is bedoeld
om te inspireren tot een medita-
tief moment of een moment van
bezinning.

De letters die het woord LICHT
vormen, zijn uitgefreesd uit een
sloophouten plank. De plank is
onder een hoek van ongeveer
30 graden geplaatst. Hierdoor
wordt het woord LICHT zichtbaar
tegenover de hemel. Doordat het
woord LICHT gevormd wordt door
natuurlijk licht zal het woord steeds
anders ogen. En valt in de avond de
duisternis, dan verdwijnt het woord.
Om de volgende dag weer tevoor-
schijn te komen in het licht van een
nieuwe dag.



Goudén cirkels'—Martijn Duifhuizen

Water, bron van alle leven. Leven dat we willen doorgeven aan
de volgende generaties.

Hoe gaan we met het water om? Laten we genoeg schoon water
stromen voor de toekomst?

Hebt u wel eens een situatie meegemaakt dat er geen drinkwater
was of dat een bron was opgedroogd? Wat doet dat met je?

Overspoeld worden door water is voor steeds meer mensen op
Aarde realiteit. Wat voor gevoelens roept dit bij u op?

Mijmerend aan de waterkant of op het strand. Wat brengt het
water met zich mee uit andere oorden? Wat geven we zelf mee?
Zoals het water op heel de Aarde door de waterkringloop met
elkaar verbonden is, zo zijn wij met al het leven verbonden.




Water
De tweede dag

Uit de Bijbel

En God zei: ‘Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding
tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel; Hij
scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde
het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de tweede dag.

(Gen. 1, 6-8)

Een hemelkoepel die het water van boven en onder scheidt past bij het
wereldbeeld van de volkeren in en om het oude Israél. In dat wereldbeeld is de
Aarde een platte schijf met daarom heen en daaronder water. Het uitspansel
staat daar als een koepel overheen en ook daarboven is water. Met de
hemelkoepel maakt God als het ware een levensruimte. Een veilig onderkomen
voor het toekomstige leven.

Water, bron van alle leven. In het water ontstond het eerste leven op Aarde. Het
waren eencelligen, bacterién, die een paar miljard jaar de alleenheerschappij
in de oceanen hebben gehad. Het ontstaan van deze bacterién is een van de
meest wonderlijke mysterién van het leven. Zij bereidden de weg voor al het
andere leven. En nog steeds zijn ze onmisbaar in het web van leven.

Water is veelzijdig. Het brengt leven, maar verwoest ook. Beide komen we
tegen in de Bijbelverhalen. Het drenkt gewassen en dieren, het wast schoon,
het verbindt door de doop. Maar angst is er ook voor diepe wateren en storm
op het meer. De zondvloed vaagde al het leven op Aarde weg.

Ook wij hebben te maken met die dualiteit van water. Door klimaatverandering
krijgen we steeds vaker te maken met de verwoestende kracht van water.
Overstromingen kunnen het leven van mensen en dieren volledig ontwrichten.
Maar dat geldt evenzo voor het uitblijven van regen. Droogte, honger en dorst
drijft mensen en dieren van huis, maar waarheen? Door klimaatverandering,
maar ook vervuiling, privatisering en het aanleggen van dammen dreigt schoon
(drink)water een schaars goed te worden.
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Over het kunstwerk

Reflectie

Door de reflectie van het water in de gouden cirkels van dit kunstwerk wordt
het hemelgewelf gereflecteerd. Deze zinsnede las ik in de omschrijving van de
maker van dit mooie werk. ‘Hemelgewelf’ is samen met ‘kosmos’ het mooiste
woord dat ik ken. Nu ben ik niet officieel een neerlandicus, taalwetenschapper
of -purist. Maar ik speel als dichter, schrijver en columnist wel al een groot deel
van mijn leven met taal. En nu ben ik ook geen meteoroloog, sterrenkundige
of theoloog. Maar kosmos en hemelgewelf zijn woorden die mij verbinden
met iets groters. lets ontastbaars en grenzeloos.

Ze staan voor mij voor nietigheid. Een kosmos aan sterren en hemellichamen
die boven ons reikt en om ons heen bestaat, geeft een gevoel van nederigheid.
Hetzelfde met het hemelgewelf. De hemel was er véér ons en zal er nd ons
zijn. En dan bedoel ik vanuit mijn achtergrond met hemel niet een hemelpoort,
maar de hemel als een wolkenbed. Als een palet van blauw en wit dat tijdloos
bestaat. En tegenover de nietigheid en het eindeloze van de onvoorstelbare
ruimte die de hemel en de kosmos beslaan, is er aan de andere kant het lokale.
Het waterin de cirkels komt uit de Runxputte. Het ongrijpbare en onbereikbare
grote ten opzichte van het concrete water uit de buurt. Het feit dat de
wolken, lucht en zonnestralen in het water in de gouden komachtige cirkels
reflecteren, geeft ruimte tot reflectie. Aan wie of wat spiegel je jezelf? En
waarom? En is dat erg? Vragen die horen bij de gouden cirkels. Waarschijnlijk
zijn het er twee, omdat het de tweede scheppingsdag is. Maar waarom
cirkels? Om een eindeloze cyclus te symboliseren? En waarom goudkleurig?
Is dat een esthetische keuze van de kunstenaar? Of sluit dat aan bij het
scheppingsverhaal?

Ik heb getwijfeld het op te zoeken, maar ergens vind ik het wel mooi om in het
ongewisse te blijven. En het antwoord vaag en abstract te laten blijven. Of er
een eigen antwoord op te bedenken. Groots en meeslepend. Zoals de kosmos
en het hemelgewelf zelf.
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Van de kunstenaar

Martijn Duifhuizen

Zonder titel

Rond, cirkels, kringloop,
de Eeuwige.

Twee, tweede dag, achtste dag,
nieuwe schepping.

Goud, duurzaam, God, kostbaar.

De tweede scheppingsdag wordt
gesymboliseerd door twee ‘gouden’
schalen die water opvangen. De
twee schalen verwijzen letterlijk
naar de tweede dag, maar maken
daarnaast door de reflectie in het
water het hemelgewelf zichtbaar.
Er zijn twee vormen van water te
zien: het water zelf én de lucht en
wolken in de dampkring.

De schalen zijn goudkleurig, van
geanodiseerd aluminium en zeer
duurzaam. Het water in de schalen
verwijst naar de kostbaarheid
ervan. Zonder water is er geen
leven mogelijk. Tegelijk stelt het ons
de vraag waar het water naartoe
gaat. Water verdampt, een natuur-
lijk proces in de kringloop. Maar
we hebben ook te maken met kli-
maatverandering en toenemende
droogte. Heel de schepping lijdt. Dit
lijkt onomkeerbaar.

Als teken van hoop vormen de twee
schalen daarom ook het getal acht,
een verwijzing naar de achtste dag,
een nieuw begin. Deze dag is niet
alleen de dag waarop de kerk Jezus’
opstanding viert, maar ook de dag
die nog gaat komen, een tijd van
voleinding, een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde.
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Boom:met kokeérs, kommen en schalen — Ellen'Rijsdorp & Mariska Mallee

De Aarde is ons levend huis en voorziet in alles wat we nodig
hebben; voedsel, grondstoffen, bouwmateriaal, maar ook
schoonheid die onze ziel verheugt. Echter, hoe kan de Aarde
ons en onze medeschepselen blijven voeden en hoeden als wij,
door ons wanbeheer van vervuiling en uitputting, een woestijn
van haar maken? Vele planten en dieren worden met uitsterven
bedreigd.

Paus Franciscus schrijft in de encycliek Laudato si’ “Wij vergeten
dat wij zelf uit aarde zijn (Gen 2, 7). Ons lichaam wordt gevormd
door de elementen van de planeet; haar lucht geeft ons adem en
haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.” We keren ook,
als stof, naar de aarde terug. Zo stromen we mee in het eeuwig
leven.




Aarde

De derde dag

Uit de Bijbel

En God zei: “Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien,
zodat het droge zichtbaar wordt. [ ]” “Het land moet zich tooien met jong
groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort
hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. [ ]” En God zag dat het
goed was. Het werd avond en het werd ochtend: dat was de derde dag.
(Gen. 1,9-13)

In de eerste drie scheppingsdagen is God vooral aan het scheiden. Hij scheidt
het licht van het donker, het water van boven van het water van beneden en op
de derde dag scheidt hij water en land. Het water stroomt samen in de zeeén
en het droge land wordt zichtbaar. Nu is er ook leven op het land mogelijk.

De Aarde was ongeveer vier miljard jaar oud, toen het allereerste plantaardige
leven de zee verliet en zich op het droge wist te vestigen. Wat een wonder, wat
veel aanpassingen waren er nodig voor de overgang van leven in het water
naar leven op het droge. Deze plantaardige kolonisten verrijkten de grond voor
de planten die de Aarde met groen zouden bekleden.

Bijbels gezien horen de planten bij de aarde. In het zondvloed verhaal gaan er
geen zaden mee in de ark. Na het zakken van het water komt het groen vanzelf
terug, zoals de olijftak, die de duif meebrengt, laat zien (Gen 8, 11). Je zou het
als de taak van de aarde kunnen beschouwen om jong groen, zaadvormende
gewassen en bomen met zaaddragende vruchten voort te brengen, als voedsel
voor mensen en dieren. Zaad is belangrijk. Het geeft het leven door naar zijn
soort, generatie op generatie.

Het land moet zich tooien...Het woord ‘tooien’ wijst erop dat het voortbrengen
van planten om meer gaat dan het produceren van voedsel. Tooien duidt op
schoonheid. De Aarde maakt zich mooi, voor zichzelf, voor God, voor ons om
van te genieten.
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Over het kunstwerk

Niets blijft

Niets blijft. Alles stroomt en krijgt steeds weer een nieuwe vorm. Deze
gedachtegang van de kunstenaars achter dit werk is kunst op zichzelf. Het
circulaire van de aarde herbergt ergens voor mij de kern van de schepping.
En misschien wel de voornaamste reden dat ik niet gelovig ben. De natuur is
zo weerbaar, weerbarstig en vernuftig dat ik niet geloof dat er een schepper
kan zijn die machtig genoeg is om te hebben gecreéerd. Moeder Aarde als
grondlegger van alle natuur. Daar geloof ik persoonlijk in. Dat neemt niet weg
dat ik niet opensta voor mensen die geloven in een schepping. Maar dat maakt
dit werk voor mij wel bijzonder.

Niet alleen schenkt het letterlijk nieuw leven, door materialen af te breken,
nieuwe kleuren te geven te veranderen en opnieuw op te bouwen. Maar het
schuurt ook tussen wat ik denk te geloven over creatie en schepping tegenover
het scheppingsverhaal waar miljoenen mensen hun oorsprong uit putten.
En dat alles in een kunstwerk dat ‘op papier’ niet meer is dan een boom met
daaromheen een opeenstapeling van kokers, kommen en schalen. Maar in de
praktijk is het tot creatie gebrachte de wezenlijkheid van mijn eigen vraagstuk
wat betreft wie de natuur en alles om ons heen geschapen heeft.

Een bijna emotionele ervaring. Die uiteindelijk weer wegebt en vervaagt
wanneer ik door de drukte van de dag langzaam vergeet over het bestaan
van de boom met de kokers, kommen en schalen. Terwijl de voor mij
logische verklaring dat de natuur als vanzelfsprekend door geografische
en meteorologische verschijnselen is ontstaan, langzaam in  mijn
onderbewustzijn van vorm verandert. Net als de kokers, kommen en schalen
van klei, handgeschept papier en andere materialen die door de natuur
afgebroken worden of van vorm veranderen.
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Van de kunstenaars

Ellen Rijsdorp &
Mariska Mallee

WWW.ELLENRIJSDORP.NL
WWW.MARISKAMALLEE.NL

Panta rhei

Betekenis: “Alles stroomt”
(van de filosoof Heraclitus)

Bomen en planten zijn regenvangers.
Meer dan ooit zijn wij ons er nu van
bewust dat groene begroeiing het
(zoete) water vasthoudt en zorgt
voor een circulair systeem dat de
aarde vruchtbaar houdt. Wordt dit
systeem ernstig verstoord, dan rest
ons een kale rots- en zandachtige
aarde met zoute zeeén die voor de
mens onleefbaar zijn. De vruchtbare
klei is dan verdwenen.

Met dit werk laten wij zien dat
de schepping prachtig, maar niet
eeuwig is. In een half jaar tijd zal dit
werk gaan bewegen, stromen en
veranderen.

De stapelingen van kokers, kommen
en schalen bestaan uit beschilderd
handgeschept papier en uit verschil-
lende kleisoorten die op verschillende
temperaturen zijn gebakken en zijn
bewerkt met engobe en structuren.
De niet-giftige gouache beschilde-
ring op het papier is biologisch af-

breekbaar en zal door regenwater
en dauw steeds veranderen van
kleur. De grillige structuren op de
klei, de kieren in de stapeling en de
gleuven en gaten in de papierenrol-
len zorgen ervoor dat micro-organis-
men, schimmels, insecten en dieren
zich er gaan huisvesten en zo ook
meewerken aan de verandering van
de vorm. Hiermee laten we het circu-
laire van de aarde zien en maken we
zichtbaar dat niets blijvend is, alles
stroomt en steeds weer een nieuwe
vorm krijgt.
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Cirkels-iaide'‘bomen als aardbollen — Charlgtte Brand

Hebt u weleens onder een heldere sterrenhemel geslapen?
Het doet wat met je. Ik werd overspoeld door een gevoel van
verwondering en ontzag voor het grootse ons overstijgende
mysterie van heel de kosmos en voelde me klein en nietig, een
stofje in het heelal. Maar tegelijk voelde ik dankbaarheid en
vreugde dat ik daar deel van mag zijn.

De zon is de krachtbron voor de Aarde, voor ons bestaan. Hoe
gaan wij om met de energie die we van haar ontvangen en deels
als fossiele energie ligt opgeslagen diep in de aarde?

De zon en de maan brengen ritme in de tijd. Kunnen wij ons
daaraan overgeven? Dag en nacht, 24-uurs-economie? Zomer
en winter, aardbeien met kerstmis?




Hemel
De vierde dag

Uit de Bijbel

En God zei: “Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de
nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als
voor de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf om de aarde
te verlichten.” Zo gebeurde het. God maakte twee grote lampen, de grootste
om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij
maakte ook de sterren. [ ] En God zag dat het goed was. Het werd avond en
het werd ochtend; dat was de vierde dag. (Gen. 1, 14-19)

Op de vierde scheppingsdag verandert het karakter van het scheppen. God
scheidt niet meer alleen, maar maakt ook. Hij maakte de zon, de maan en
de sterren en tooide hiermee het hemelgewelf. De zon geeft licht en warmte
overdag. De maan en de sterren verlichten de nacht. Ritme is geboren; dag en
nacht, zomer en winter, eb en vloed.

Hetis een wonder dat de aarde precies op het ‘goede’ plekje in het heelal staat,
zodat er leven mogelijk is. Niet te ver van de zon, waardoor de zeeén zouden
bevriezen, niet te dichtbij, waardoor de oceanen zouden verdampen. De zon
schenkt ons niet alleen licht maar ook warmte en energie. Energie die de
planten omzetten in voedsel en brandstof voor al het andere leven op Aarde.
De zon houdt de Aarde gaande.

De lichten aan het hemelgewelf moeten als tekens dienen. Tekens die ons
bewust maken van de tijd; dagen, jaren, seizoenen. De cyclus van het leven
wordt hierin zichtbaar; geboorte, groei en bloei, aftakeling en dood. Daar
bewegen wij in mee.

De hemellichamen zijn ook tekens voor de feesten. Feesten zijn er om te vieren,
te herdenken, om God lof te brengen. Feesten verbinden ons met elkaar, met
het verleden en de toekomst. Feesten geven, net als de zon, het leven glans en
diepte, een gouden randje.
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Over het kunstwerk

Dag en nacht, yin en yang

In dit geval geen zwart wit maar blauw op groen. Blauw — sowieso mijn
lievelingskleur — als uitkomst van het fotograferen van de luchten boven het
heiligdom. Eenkleurenpalet binnen één kleur. Hoewel de luchten natuurlijk nooit
altijd blauw zijn. Het zijn dus 24 kleuren lucht. Met smaken als mistig wit, strak
hemelwit, regenachtig grijs, zonnegloedoranje en ga zo maar door. 24 cirkels,
voor ieder uur van de dag en samen één geheel. Een soort hemellichamen,
omdat ze allen zelf dansen in de wind op hun eigen ritme.

Het doet me denken aan een kunstwerk dat ik in december zag tijdens een
lichtjesfestival. Er waren op een Amsterdamse gracht allerlei losse lichtjes aan
draden gekoppeld. Allemaal met andere manieren van installatie, waardoor
ieder lichtje anders op de wind bewoog en net iets ander licht uitstraalde.
Geinspireerd op de manier waarop vuurvliegjes communiceren. Omdat ze allen
hun eigen ritme hebben van licht geven en daarmee seinen, onderscheiden
zij zich van elkaar. Ook al lijken vuurvliegjes (en deze lampjes op de gracht)
identiek, toch zijn ze allemaal autonoom en tegelijkertijd verbonden.

Een beetje zoals de 24 cirkels allen uniek zijn, maar samen een geheel vormen.
Maar dan in tinten blauw. Het zal dan ook geen toeval zijn dat het hierboven
omschreven kunstwerk in Amsterdam opgesteld stond onder de Blauwbrug.
En dat maakt de cirkel(s) weer rond. Bovendien staan de 24 losse cirkels die
samen een geheel vormen, — een dag-nachtcyclus; een begin, midden en eind
— ook voor meer dan een tijdscyclus. Het geeft ook de kracht van het collectief
weer. Een half ei is geen ei en een enkele cirkel maar een cirkel. Maar samen
heb je een soort mini-sterrenstelstel in de bomen van het heiligdom. Kracht
door samen. Compleet door het geheel.
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Van de kunstenaar

Charlotte Brand

WWW.CHARLOTTEBRANDFOTOGRAFIE.NL

Hemelse sferen

“Op deze dag schiep God de licht-
dragers: zon, maan en sterren.
Vanaf deze scheppingsdag wordt
de tijd aangegeven door de zon en
de maan.”

Alle levende wezens in de natuur
geven hun levenswijze vorm op
basis van een dag- en nachtcy-
clus en de stand van de zon en de
maan; een cyclus van ongeveer
24 uur, ook wel circadiaans ritme
genoemd, naar de volledige om-
wenteling van de aarde rond haar
as. Op basis van verschillende indi-
catoren stellen de mensen, planten,
dieren en organismen hun gedrag
af op dit ritme. Daglicht, of juist het
gebrek daaraan, en de bijbehoren-
de verandering in temperatuur zijn
essentieel voor de levenscyclus van
planten en dieren in het wild.

Dit continue proces van dag
naar nacht en vice versa, veroor-
zaakt door de stand van de zon
en de maan, heb ik via fotogra-
fie vastgelegd en verbeeld in mijn
foto-installatie.

Deze foto-installatie bestaat uit 24
cirkels die ieder de ronde aardbol
symboliseren. De cirkels represen-
teren de 24 uur waarbinnen het
dag- en nachtritme en de stand van
de hemellichamen zich afspelen.
Beide zijden van de cirkels zijn
voorzien van afbeeldingen van de
lucht. De beelden zijn steeds op
dezelfde plek boven het heiligdom
gefotografeerd; op verschillende
dagen en elk uur is vertegenwoor-
digd in de serie. De voor- en achter-
zijde van elke cirkel weerspiegelen
de tegenoverliggende tijd binnen
het dag- en nachtritme, en daarmee
de ‘kleur van dag en nacht’.
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Veranderende sculpturen = Esther Hoogendijk

Kunt u zich ook zo verwonderen over de kleuren van de vogels
en vlinders, over hoe vogels, maar ook vlinders, de lange
trektochten maken van winter, naar zomerverblijf, hoe groepen
vogels en scholen vissen zwenken alsof ze samen een lichaam
vormen? Is het niet heerlijk wakker worden met het ochtendlied
van de merel? Wanneer hebt u voor het laatst de voorruit van de
auto moeten wassen vanwege aangekoekte insecten?

Het leefgebied van vogels en insecten wordt steeds kleiner.
Tuinen kunnen helpen. Hoe aantrekkelijk is uw tuin voor vogels
en insecten? Vinden ze er te eten (nectarrijke inheemse bloemen,
planten met veel zaden), beschutting (uitgebloeide planten,
struiken, gevallen blad), een plek voor een nestje (boom,
nestkastje, bijenhotel)?

Wat geeft u vleugels?




Zwemmen en vliegen
De vijfde dag

Uit de Bijbel

En God zei: “Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de
vogels vliegen langs het hemelgewelf.” Toen schiep God de grote zeemonsters
en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de
gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende
ze en Hij sprak: “Wees vruchtbaar en word talrijk [ ].” Het werd avond en het
werd ochtend; dat was de vijfde dag.

(Gen. 1, 20-23)

Nadat het hemelgewelf is voorzien van lichten krijgen op de vijfde
scheppingsdag de zee en het luchtruim bewoners. God schept soort na soort
die krioelen en het water wemelt. Krioelen, wemelen, soort na soort, het zijn
woorden die een ongekende biodiversiteit schetsen. Elke soort krijgt een plek
in het web van leven. Geen enkel schepsel kan bestaan op zich zelf maar alleen
in relatie tot elkaar. Ze zijn afhankelijk van elkaar.

God zegent alle dieren waar het water van wemelt en al de gevleugelde dieren,
dus ook de insecten, opdat ze vruchtbaar en talrijk zouden worden. Hiermee
laat God zien dat ieder dier, hoe klein ook, door Hem gewild is en gekoesterd
wordt. Of met andere woorden, ieder schepsel heeft zijn eigen waarde, alleen
al omdat het bestaat. Alle schepselen loven God, met hun geuren en kleuren,
hun gezoem en gezang. Wij mogen de aarde gebruiken om in onze behoeften
te voorzien, maar zijn geroepen om hierin de eigenwaarde van andere levende
wezens te respecteren.

Daarin schieten we helaas erbarmelijk te kort. We walsen over de natuur heen.
We vervuilen water en lucht met plastic, olie, bestrijdingsmiddelen, (kunst)
mest, stikstof, broeikasgassen.... We vissen de oceanen leeg en hakken de
bossen om. Wetlands verdrogen of raken vervuild. Veel biodiversiteit gaat
verloren. Daarmee brengen we ook ons eigen voortbestaan in gevaar.

Laten we ervoor zorgen dat het koor, dat Gods lof zingt, veelstemmig te
horen blijft.
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Over het kunstwerk

Vergankelijkheid

Een mooi, maar ook beangstigend woord. Alles wat groeit en bloeit, zal ook
weer vergaan en terugkeren naar de natuur zelf. Niet alleen de flora en fauna,
maar wij ook. En misschien ligt daar de kern van mijn weerbarstige verhouding
met geloof. Ik geloof van huis uit niet in een god of hoger bestaan waardoor wij
geschapen zijn en op deze aarde zijn beland. Maar de manier waarop we als
mensen nietig en tijdig zijn; dat heeft haast toch wel iets bovennatuurlijks? Of
tenminste bovenal iets natuurlijks.

Net als het feit dat er een leven voor en na ons was. Met een groter geheel en
een groter plan. Daar moet een mechanisme of een oppermacht of natuurkracht
achter zitten. Toch? Hoe kan Moeder Natuur zo geniaal zijn dat ze niet alleen
leven schept maar ook weer neemt? Een cyclus. Net zoals er bij deze sculpturen
sprake is van een cyclus. Ze verkleuren, veranderen en worden afgeknaagd of
opgegeten. En door het weer blootgesteld aan erosie. Zoals dichter Lucebert
ondanks zijn omstredenheid heel terecht formuleerde: “Alles van waarde is
weerloos”. En dat is naast een mooie alliteratie ook waar. Maar volgens mij is
er een dunne lijn tussen weerloos en weerbaar.

Deze sculpturen van kalksteen kunnen tegen een stootje. Maar doordat vogels
de zaden er uit peuzelen, brokkelen ze langzaam af. Een stoer stuk steen dat
het verliest van een hapje uit de kern door een mus, een ekster of een kauw.
Misschien is dat wel waarom dit kunstwerk me aanspreekt maar tegelijkertijd
ook onrustig maakt.

lkzelf wil net zo robuust en sterk zijn als het kalksteen. Voor mezelf en mijn
omgeving. Maar diep van binnen weet ik dat ook ik — en met mij iedereen —
onderhevig is aan erosie. Vogels pikken dan wel niet aan ons. Maar uiteindelijk
zijn we allemaal minstens net zo weerloos als we weerbaar zijn. En dat is
eng. Misschien dat we het daarom liever over het weer hebben dan over deze
constatering. Die Esther Hoogendijk op subtiele wijze krachtig symboliseert
met dit werk.
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Van de kunstenaar

Esther Hoogendijk

WWW.ESTHERHOOGENDIJK.NL

Een samenwerking
met de vogels....?

Dit kunstwerk kan enkel gemaakt
worden door goed samen te werken
met de vogels.

Vogels vinden steeds minder
geschikte voedselplekken in de
door ons vormgegeven omgeving.
Braakliggende terreinen met za-
denrijke planten en insecten maken
steeds vaker plaats voor beton en
asfalt. Struiken en bomen die na-
tuurlijke schuil- en nestgelegenheid
bieden, komen ook niet veel voor.
Vogelvriendelijk ingerichte tuinen
en omgevingen kunnen dat verlies
compenseren en bieden vogels
een goed thuis. Een variatie aan
gras, bloeiende planten, struiken of
bomen helpt veel vogels zodat ze
op eigen kracht kunnen leven.

De sculpturen bestaan uit zaden en
kalk, beide vriendelijk voor dieren en
natuur. De materialen zijn bestand
tegen regen, maar zacht genoeg
voor de vogels om de zaden er uit te
kunnen pikken.

De sculpturen zijn kleurrijk en
opgebouwd uit verschillende lagen
met verschillende kleuren. Doordat
de vogels steeds weer zaden eten,
worden de verschillende lagen van
de sculptuur zichtbaar. De dieren
laten zien wat er verscholen gaat
onder de verschillende lagen, ze
helpen ons, ze tonen ons de dieper
liggende lagen, gedachtes en
behoeftes. Helpen de vogels het
kunstwerk te maken, of maken de
vogels het kunstwerk?
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LOST in PARADISE = Meg'Mercx

Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de
mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat
er gebeurt met de dieren, gebeurt met de mens, want we zijn
allen één ademtocht. (Uit de rede van Seattle)

In het eerste scheppingsverhaal krijgt de mens alleen plantaardig
voedsel toebedeeld. Zou dit voor u een reden zijn vegetarisch of
veganistisch te (gaan) eten?

Hoe meer we weten over de wording van de Aarde, hoe groter
dit wonder. De Aarde is ons levend huis. Het vervult ons met
vreugde en dankbaarheid om daarin te mogen wonen, samen
met al onze medeschepselen. God zag dat dat heel goed was.
Dat we schoonheid zaaien, geen vernietiging.




Dieren en mensen
De zesde dag

Uit de Bijbel

En God zei: “Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei
soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.”
Zo gebeurde het. []1 En God zei: “Nu gaan Wij de mens maken. []” Als het beeld
van God schiep Hij hem [ ] mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende
hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar.
[ 17 Hierbij geef |k alle zaadvormende gewassen [ ] aan jullie en alle bomen
met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar [ ]
aan alles wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel.”
Zo gebeurde het. God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het
heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.
(Gen. 1, 24-31)

De dieren en de mensen worden op dezelfde dag geschapen. Het verhaal
lijkt hiermee aan te geven dat de mens geen aparte plaats in de schepping
inneemt, maar zijn plaats vindt te midden van alle andere dieren. Toch is er wel
een verschil in hoe dieren en mensen geschapen zijn. De dieren zijn geschapen
ieder naar hun soort, de mens naar het beeld van God. Maakt dit de mens
bijzonder?

Geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis wil iets zeggen over de rol
van de mens op Aarde. Dat ieder mens iets van Gods wijsheid en liefde
in zich meedraagt. Dat de mens als beeld van God medeschepper is en
verantwoordelijkheid heeft over de schepping. Dat het een duiding is hoe de
mens de opdracht om de aarde te onderwerpen en te heersen over de alle
dieren, moet verstaan en invullen: met liefde en respect, want God is Liefde. In
het tweede scheppingsverhaal staat het begrijpelijker beschreven: Toen bracht
de HEER God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.
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Over het kunstwerk

Hoop of wanhoop

Dit is het enige kunstwerk waarbij de titel van het werk bij voorbaat werd
meegegeven. LOST in PARADISE?. De associatie die direct bij me opkomt, is
een stuk tekst uit het wereldberoemde liedje van The Eagles: Hotel California.
En dan doel ik op de frase die veel mensen zullen herkennen. “Relax,” said the
night man/"We are programmed to receive/You can check out any time you
like/But you can never leave”.

Gevangen of verdwaald zijn in het paradijs. Brrr..... Een prachtige metafoor die
in de werken mooi naar voren komt. Terwijl de hoofdvraag die in dit paradoxale
werk volgens mij vooral verstopt zit, de volgende vraag is: wanneer kruisen
wanhoop en hoop elkaar? Mooie vragen die dit kleurrijke kunstwerk oproept.
Maar confronterende vragen ook. Voor mij is geloof iets prachtigs, ook al ben
ik van huis uit niet gelovig (opgevoed). Waar sommige ongelovigen geloof
zien als een pressiemiddel of iets overheersends of onderdrukkend, zie ik de
schoonheid in van geloof. Juist vanwege dat contrast waar LOST in PARADISE?
op focust. Hoop of wanhoop.

Als buitenstaander ben ik van tijd tot tijd bijna jaloers op mensen die geloven.
Want voor mijn gevoel is het belangrijkste onderdeel van geloof dat je er
kracht, liefde en vooral hoop uit kunt putten. Het lijkt me heel fijn om ervan uit
te kunnen gaan dat je rugdekking hebt van een god. Die op je neerkijkt en over
je waakt. Als een soort twaalfde man (lees: het publiek) bij het voetbal. Maar
aan de andere kant kan ik me voorstellen dat blind vertrouwen op een god
die niet altijd even duidelijk van zich laat horen, ook wanhopig kan maken. 1k
geloof niet dat alles in de wereld aan het toeval toe te dichten is. Het is wellicht
een open deur, maar als er een god of bovennatuurlijke kracht is; waarom is
er dan armoede, oorlog en kindersterfte? Ik heb me verdiept in de islam en
het christendom uit oprechte interesse en wellicht omdat ik onderbewust zou
willen dat ik ook hoop zou kunnen putten uit geloof. Maar hoewel ik als gelovige
waarschijnlijk veel antwoorden op belangrijke levensvragen zou vinden, zou ik
er mogelijk ook extra vraagtekens bij krijgen.
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Van de kunstenaar

Meg Mercx

WWW.MEG MERCX.NL

L O ST in PARADISE?

Het werk verwijst naar scheppings-
dag 6 (Bijbel, God schiep de mens
naar zijn evenbeeld) en naar het
epische gedicht Paradise Lost van
de 17e-eeuwse Engelse dichter John
Milton.

Met deze installatie wil ik een mul-
ti-interpretabel signaal afgeven. Het
bestaat uit twee waaiportretten, die
of een hoopvolle 6f een wanhopige
man en vrouw voor een gotisch
kerkraam uitbeelden. Dé Adam en
dé Eva van deze tijd. Ze geven uiting
aan hun zoektocht naar de balans
tussen natuur, cultuur en spiritua-
liteit. Beiden staan ze rechtop met
hun hoofd omhoog geheven, mond
wagenwijd open, en armen wijd
uitgestrekt naar de lucht. Zingen,
bidden, schreeuwen of huilen ze?

De achtergrond is een gotisch ge-
brandschilderd kerkraam dat verwijst
naar spiritualiteit. In het raam zijn net

als in de kerkelijke traditie symbolen
verwerkt. Dit door de gebruikte
kleuren en afbeeldingen. Groen
verhaalt over de natuur; het repre-
senteert het milieu in het algemeen.
Rood dient als signaalfunctie: de
natuur verkeert in gevaar. De lau-
rierbladeren zijn een symbool van
eeuwig leven, eeuwige vriendschap,
overwinning, roem en eerbetoon.
Het blauw staat voor hemel, lucht
en water, de intensiteit van de kleur
staat voor hun kracht. De gele kleuren
staan voor het goddelijke, magische,
de zon, de warmte & energie die in de
achtergrond opgloeit etc.

De installatie is opgebouwd uit 3.780
vierkantjes folie (1.890 per portret).
Nederlanders gebruiken per jaar ruim
1.500 plastic voedselverpakkingen.
Dit staat gelijk aan ca. één portret!

Is dit jouw, mijn, onze ode aan de
natuur?
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Boomkapel — Rick Abelen

Tijd is geld, 24-uurs-economie. We zijn geneigd om maar door te
rennen. Steeds meer mensen krijgen te maken met een burnout.
Heiligen van de rustdag geeft je kans om ‘heel’ te worden, balans
te hervinden, na te denken over je levensstijl en idealen.

De natuur is de plek waar we rust kunnen vinden. De natuur
is vol woorden van liefde, die we kunnen horen als we in stilte
wandelen of zitten. In die stilte kun je je weer verbinden met de
alles om je heen, de planten, de dieren, de aarde en met God,
diepverscholen in al wat leeft en zich ontvouwt.

De sabbat stelt grenzen aan ons ongebreidelde consumentisme
en verschuift het accent van hebben naar zijn.




Rustdag

De zevende dag

Uit de Bijbel

Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn.
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij
rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende
de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het
werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.

(Gen. 2, 1-3)

In Genesis (1,1 - 2,3) zijn allerlei elementen uit de toen bekende
scheppingsverhalen in het oude Midden Oosten verwerkt. Maar in geen van
deze verhalen werd het schema van de zeven dagen gebruikt. Dat is uniek voor
het eerste scheppingsverhaal in de Bijbel, betekenisvol.

Op de zevende dag voltooit God zijn werk, de wording van de Aarde. Zeven is
in de Bijbel een getal dat wijst op volkomenheid. De zevende dag is de climax
van het scheppingsverhaal, het kroonstuk van de schepping. God zegent deze
dag, net als de zes voorgaande dagen, maar heiligt deze dag ook, als enige,
door te rusten. Deze heilige dag wordt verderop in de Bijbel sabbat genoemd,
gerelateerd aan een werkwoord dat rusten betekent.

De zevende dag is het fundament voor de orde in de wereld, de sabbatsorde,
die geldt voor mensen, land en dieren. Als het volk Israél terugkeert uit de
ballingschap en in het beloofde land komt krijgt het deze regel mee. “Zes
dagen kunt u werken, maar op de zevende dag moet u het werk laten liggen.
Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten” (Ex. 23, 12). “Zes jaar kunt u uw
akkers inzaaien, zes jaar uw wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen,
maar in het zevende jaar zal het sabbat zijn voor het land” (Lev. 25, 3-4).

Het eerbiedigen van de sabbatsorde, rust, is erop gericht om de levenskracht
van mens en dier en de vruchtbaarheid van het land te behouden.

31



Over het kunstwerk

Rustdag

Dag zeven. Ondanks mijn ongelovige opvoeding weet ik dat de zevende dag
staat voor een rustdag. De dag na zes drukke scheppingsdagen waarbij
er ruimte is voor welverdiende rust, maar volgens mij ook voor bezinning,
beschouwing en contemplatie. De dag van reflectie. En ook van geluk.
Tenminste, de zeven is het geluksgetal. En een vriend van mij bij wie alles
altijd mee zit, wordt altijd gekscherend gevraagd hoe het is om op een zondag
geboren te zijn. Hoewel de zondag — geassocieerd met de zevende dag — van
huis uit altijd mijn moeilijkste dag in de week was.

Als drukke idealist met een nog drukker hoofd sta ik nooit stil. [k ben gewend
aan deadlines, drukte, reuring en gezelligheid. “Zaterdag is de mooiste dag”
van de week, zoals Acda en Munnik zongen in het liedje Groen als gras. Dan
wordt er gevoetbald en uitgegaan. Maar op zondag staat veel stil en is er de
wetenschap dat het weekend eindig is en de maandag op de loer ligt. Ik ben
dan ook jaloers op mensen die op zondag daadwerkelijk rusten. Bijkomen,
uitademen, de tijd nemen voor zichzelf en hun dierbaren. Ik probeer dat ook,
maar dat na zondag de drukte weer begint, geeft spanning. Zeker als kind en
tiener vond ik dat. Ondanks dat onze ouders mij en mijn drie broers op zondag
meenamen naar mused, kindertheaters en dagjes in het bos.

Toch was er in mijn hoofd onrust. Onrust die misschien wel weg zou gaan door
sereniteit. Was er toen ik opgroeide maar op zondagen een boomkapel van
bamboe waar ik kon schuilen voor die drukte in het hoofd. Los van het feit
dat ‘een boomkapel van bamboe’ niet alleen als kunstwerk of concreet object
maar ook als zinsnede al een rustgevende lading heeft. En dat is nog zonder
de gedachte van de maker van dit prachtige object die het heeft ontworpen als
een pijporgel. Waarin de lucht klanken maakt die de zintuigen prikkelen. Een
oase van rust en zintuigprikkeling. En dat niet alleen op zondag, maar op alle
dagen dat je afstand wilt nemen van de zondagsdruk.
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Van de kunstenaar

Rick Abelen

WWW.ABELENARCHITECTUUR.NL

Boomkapel

Deze boomkapel is een ode aan
de schepping en daarmee aan de
Schepper. Het kunstwerk probeert
de rol van de natuur in de heden-
daagse samenleving te duiden. Door
de natuurpracht op een bijzondere
wijze onder de aandacht te brengen,
wordt de verbinding tussen mens
en natuur zichtbaar gemaakt. In de
boomkapel staat de boom centraal
en is er ruimte voor bezinning en
contemplatie. De kapel biedt be-
scherming aan een jonge boom en
probeert de verwondering over de
natuur te prikkelen.

Het kunstwerk bevat veel symboliek.
Zo is de driehoekige plattegrond van
de kapel afgeleid van de Heilige
Drie-eenheid. De materiaalkeuze
voor de kapel is gebaseerd op de
diepere betekenis van de zevende
scheppingsdag.

Bamboe staat symbool voor stand-
vastigheid, groei en veerkracht. De
boomkapel symboliseert groei en
laat zien hoe groei zorgt voor ont-
wikkeling en nieuw leven. Door
de boom liefde te geven, kunnen
mensen ervaren waar respect voor
de natuur toe kan leiden.

De diepere betekenis van de
zevende scheppingsdag is dat
mensen ontdekken dat ze pas hun
doel bereiken als ze in harmonie
komen. De boomkapelis een plek om
tot rust te komen en te reflecteren op
de relatie tussen mens en natuur. Stil
mijmerend in de nissen van de kapel.
Hierdoor ontstaan nieuwe perspec-
tieven en kunnen mensen meer
inzicht krijgen in hun identiteit en de
uitdagingen van de hedendaagse
samenleving.
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Publieksprogramma

15april ........ Foto’s maken met zeggingskracht

Workshop natuurfotografie (voorjaarseditie)
18 april ........ Kruiden, wilde planten en symboliek

Lezing door Tini Brugge
13mei......... Van nature verbonden

Workshop bezinnend schrijven
21mei......... Harpiste Beate Loonstra

Buitenconcert
27mei......... Hoe één gekke mier de wereld verandert

Lezing door TV-boswachter Arjan Postma
Ojuni......... Wandellust

Interactieve lezing met Twan Huys over zijn boek
17juni......... Heilige kruiden en (zomer)bloemen

Workshop groen met betekenis
18juni......... Donna Musica

Buitenconcert
23-25juni ..... Kunstparade Heiloo

100 kunstenaars exposeren op verschillende locaties
16juli.......... Tim Knol solo

Buitenconcert
18juli.......... Tweegesprek

Annemiek Schrijver in gesprek met de rector over geloof en inspiratie
20 augustus . ... Jildou

Buitenconcert
25 augustus . . .. Joris Brussel

Lezing
2 september . . ..Pennenvruchten

Workshop bezinnend schrijven

11 september . . . Natuurlijke lessen voor jouw dagelijks leven
Interactieve lezing Mirjam van der Vegt

27 september . . . Cursus bezinnend schrijven
7 keer: om de 14 dagen

30 september . . . Vruchten en (herfst)bloemen
Workshop groen met betekenis

14 oktober . . . ... Foto’s maken met zeggingskracht
Workshop natuurfotografie (najaarseditie)

12 december. . . . Kleine krans of deurtak voor Advent en Kerst
Workshop groen met betekenis
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Dagelijks te bezoeken van 08:30 tot 19.30 uur.

Meer informatie over de buitententoonstelling en activiteiten
vind je op olvternood.nl/buitententoonstelling

ONZE LIEVE YROUW TER NOOD
Kapellaan 146 | 1851 PE Heiloo | olvternood.nl
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