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Welkom in ons gastenhuis 
U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt  
hier overnachten met half- en volpension, bijvoorbeeld  
in combinatie met een retraite of een deelname aan één  
van onze andere activiteiten. Heiloo heeft verder een  
prachtige omgeving om te fietsen, te wandelen en het 
strand of de duinen te bezoeken. U verblijft dicht bij  
Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Neem voor meer  
info contact op met het secretariaat.

Uw bezoek aan het Heiligdom
Persoonlijk gebed:
U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken.
Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur
Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Zalen reserveren:
Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere 
zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen. 
Neem voor meer informatie en reserveringen contact met 
ons op.

Pastoraal gesprek en sacrament van de Biecht:
U bent van harte welkom voor een pastoraal gesprek  
of om het sacrament van de Biecht te ontvangen.  
Dagelijks van 14.00 - 15.30 uur Bedevaartkapel

Eucharistievieringen:
Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur Genadekapel
Zondag: 9.00 uur Genadekapel, 10.30 uur Bedevaartkapel, 
16.00 uur Genadekapel, 16.00 uur 1e zondag van de maand 
Bedevaartkapel

Rozenkransgebed voorafgaand aan de Eucharistieviering:
Maandag t/m zaterdag 11.30 uur Genadekapel
Zondag 8.30 uur Genadekapel

Aanbidding:
Dagelijks van 15.00 - 16.00 uur Bedevaartkapel  
(vrijdag tot 18.00 uur). 

Openingstijden Secretariaat: 
Weekdagen: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar tot 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288
Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector de Wit:
Telefoon: 06-4012 5490 (behalve woensdag & donderdag, 
gereserveerd voor studie & seminarie)
Email: rectordewit@olvternood.nl

Zie onze website www.olvternood.nl voor een actueel 
overzicht van alle activiteiten.

LET OP ! 
Vanaf 1 mei gewijzigde tijden, zie pagina 5

Foto’s voorzijde
Linksboven:  Logo tentoonstelling ‘Ode aan de Natuur’ 
Rechtsboven:  Tentoonstelling lijkwade van Turijn met een  

sculptuur van het lichaam van Jezus en een replica  
van de lijkwade

Linksonder:  Mevrouw Miranda van Vianen-van Gaalen
Rechtsonder:  Het pad in het kapelbos waar Deo Volente  

verlichting zal komen 



  

Door rector  Jeroen de Wit

Beste lezers,

Een jaar geleden schreef ik u ook in het 
Vriendenmagazine voor Pasen. De oorlog 
in Oekraïne was toen net begonnen,  
de eerste vluchtelingen net in ons huis  
aangekomen. We zijn nu een jaar verder 

en helaas lijkt het einde van de oorlog in Oekraïne totaal niet 
in zicht en ook sommige van de vluchtelingen van het eerste 
uur zijn nog steeds bij ons in huis. Hoe moeten wij hier als 
mensen, gelovige mensen, mee omgaan? We geloven dat 
alleen de Heer zelf en de voorspraak van onze Moeder een 
oplossing kunnen bieden. Vanuit dit besef hebben we als 
christenen en als Heiligdom een bijzondere missie.

Voor het Heiligdom hebben we een zogenaamd twee- 
sporen beleid ontwikkeld. Enerzijds willen we proberen 
meer mensen met het geloof, met Jezus Christus en zijn  
en onze hemelse Moeder Maria in contact te brengen en  
anderzijds willen we de mensen die al gelovig zijn helpen 
om te groeien in het geloof en hun persoonlijke relatie met 
Jezus Christus. 

Om mensen met het geloof in contact te brengen zetten we 
ons op ons Heiligdom op velerlei manieren in. Ten eerste 
natuurlijk dat ons Heiligdom, de kapellen en het Oesdom 
elke dag van het jaar open zijn. Misschien is dat wel onze 
grootste “verdienste”. Vele mensen, ook ongelovigen, worden 
vaak geraakt op ons Heiligdom, ervaren hier rust en kracht. 
Maar dan moeten mensen ons Heiligdom wel eerst kennen. 
Daarom bieden we een breed en laagdrempelig programma 
aan. Dit jaar staat hierin centraal de tentoonstelling “Natuur 
en geloof” waarover u op pagina 6 en 7 kunt lezen. Onze 
nieuwe communicatie- en programmamanager Inge Rikkers- 
Pluijlaar zal dat dit jaar verder gaan begeleiden. Verder zijn 
er nog andere laagdrempelige activiteiten zoals: filmavonden, 
Alpha cursussen, Loven en Prijzen Heiloo en kinder-, tiener- 
en jongerenactiviteiten georganiseerd door de zusters en 
soms door mij.

Maar wij willen mensen daarnaast helpen om te groeien in 
het geloof. Als iemand “leerling van Jezus” is geworden, en 
ik hoop dat alle gelovigen zich zo beschouwen, dan verlang 
je ernaar om te groeien in je relatie met Hem en de kennis 
van het geloof. Centraal hierin staat natuurlijk de Heilige Mis, 
het hoogtepunt van ons geloof, die we dagelijks mogen vieren 
hier op ons Heiligdom. Maar ook de biechtgelegenheid en 
de Eucharistische aanbidding hebben hierin een belangrijke 
plek. Op pagina 5 leest u hoe we de tijden hiervan gaan  
veranderen in de hoop dat dit nog voor meer mensen tot  
heil mag zijn.

Ook onze School van gebed en geloof, dit voorjaar ingevuld 
door Elize Timmermans en pastor Paul Bindels, zijn hierop 
gericht. Ook de bezinningsdagen van priester Overmars en 
pater Wijers en de volwassenencatechese, ook door pater 
Wijers, zijn gericht op de groei van ons geloof. En ook hier 
weer de vele activiteiten van de zusters, waaronder bijzonder 
de Familiedagen. En de expositie over de Lijkwade (zie 
pagina 4), die dit jaar voor de tweede keer ons Heiligdom 
aandoet, is natuurlijk zowel laagdrempelig als verdiepend. 
Ook de lofprijzingsavonden vallen feitelijk onder beide  
categorieën.

Voor ons complete programma verwijs ik u graag naar  
de agenda op pagina 10 en 11 en onze website. Laten wij 
elke dag proberen te groeien in onze relatie met de Heer 
en proberen mensen met ons geloof, met Jezus Christus in 
contact te brengen. Laten we tevens elke dag bidden voor 
de vrede in de wereld, dat de oorlog in de Oekraïne toch 
spoedig beëindigd mag worden en Jezus Christus de ware 
vrede mag brengen. Hij is immers de Vrede zelf. In dit alles 
geloof ik dat Maria, onze hemelse Moeder, een belangrijk 
voorspreekster is.

Voor nu wens ik u alvast een heel Zalig Pasen!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
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WOORD VAN DE RECTOR



Door moeder Leatit ia 

Na mijn vormingstijd van ruim vier jaar 
in Italië ben ik naar Nederland gezonden 
en zo kwam ik al snel in Heiloo terecht. 
Daar heb ik net een jaar meegedraaid tot 
ik naar Den Haag verhuisde en toen al vrij 
snel naar Zwitserland, waar ze een zuster 
zochten die Frans sprak om er een nieuwe

missie te stichten. Het was een mooie missie daar in Zwitserland 
in het prachtig gelegen Lausanne, precies tussen Jura en Alpen 
en aan de voet van het Meer van Genève. Wij waren daar 
verantwoordelijk voor een studentenhuis met 22 meiden  
met wie we dagelijks samen aten en allerlei vormings- en 
gebedsmomenten hadden. 

Maar weer had God andere plannen! Hij riep mij terug naar 
Heiloo en zodoende woon ik sinds oktober weer op dit 
prachtige Heiligdom, dit keer als overste van de commu-
niteit. Tegelijkertijd is zuster Fidei van missie gewisseld met 
zuster Mashiach, een Ecuadoriaanse zuster met jarenlange 
ervaring in Suriname en in Limburg. Kortom, één zuster 
is gebleven (zuster Castissima), één is nieuw en eentje is 
terug-van-weggeweest. Something old, something new, 
something (that had been) borrowed, something new.

Ik kijk uit naar naar de komende tentoonstelling over de 
Lijkwade van Turijn op het Heiligdom. Veel kan ik over de 
tentoonstelling nog niet zeggen, behalve dat ik er erg  
benieuwd naar ben. De lijkwade zelf heb ik wel al eens  
mogen zien, in het Jaar van de Barmhartigheid.  Zo’n acht 
jaar geleden werd die tentoongesteld in Turijn en toen  
heb ik, als novice, de genade gehad hem te bezoeken.  
De lijkwade is samen met de muren van het graf de enige 
 “ooggetuige” van de Verrijzenis van Onze Heer – zo’n  
belangrijk moment - wat voor ons altijd een mysterie is  
gebleven, waarvan we zelfs het precieze tijdstip niet  
weten. In tegenstelling tot de muren van het graf spreekt  
de lijkwade ook vandaag nog tot ons.

De lijkwade spreekt zowel van de Passie als van de 
Verrijzenis. Allereerst natuurlijk van de Passie: het laat ons 
precies alle wonden zien van de doornenkroon, de geseling, 
de vallen van Jezus onder het Kruis, de doorboorde polsen 
en voeten… In de basiliek Santa Croce in Gerusalemme 
te Rome, waar de relieken van het Kruis worden bewaard, 
hangt in een zijkapel een kruisbeeld waarop de wonden van 

Christus zijn geschilderd die op de lijkwade te zien zijn. Nou, 
dat zijn er heel wat meer dan op het gemiddelde kruisbeeld. 
Van zijn nek tot zijn tenen is Hij bedekt met wonden van 
de geseling – die bij de meeste kruisbeelden achterwege 
worden gelaten. Zijn wonden spreken van Zijn liefde. Had 
Hij ons ook kunnen verlossen zonder bloed te vergieten? 
Jazeker, één ademtocht was genoeg geweest. Toch koos Hij 
ervoor om zo veel voor ons te lijden…, om ons te laten zien 
wat de prijs is voor onze zonden, zodat we niet opnieuw  
zullen vallen. En om ons te laten zien wat Hij ervoor over 
had om ons te verlossen: geen prijs was Hem te hoog!  
De lijkwade toont het ons.

Tegelijkertijd spreekt de lijkwade van de Verrijzenis.  
De techniek waarmee de gelaatstrekken van Jezus in de 
stof zijn achtergelaten, is voor wetenschappers een raadsel, 
maar over één ding zijn ze het eens: het moet een héél  
intens licht zijn geweest dat ze als het ware erin heeft  
gebrand. De glorie van deze nacht, het moment van de  
Verrijzenis, wat geen mens heeft mogen aanschouwen…  
Dit doek heeft het gezien, en spreekt ons erover.

De tentoonstelling over de lijkwade is van maandag  
20 maart tot en met zondag 2 april te bezoeken in de  
Bedevaartkapel van OLV ter Nood. Zie voor meer  
informatie de agenda op pagina 10-11. 

De lijkwade nodigt ons uit om het lijden en de verrijzenis 
van Christus te overwegen. De katholieke Kerk doet verder 
geen uitspraak over de echtheid van de lijkwade, maar 
staat wel positief tegenover elk serieus wetenschappelijk 
onderzoek.

4 |

Alhoewel velen van u mij onderhand wel (her)kennen, zal ik eerst mezelf hier nog even  

in vogelvlucht voorstellen. Geboren en getogen in Leiden heb ik mijn geneeskundestudie  

aldaar in 2014 verlaten om in het klooster in te treden. De reden was zeker niet omdat  

de studie me niet beviel, integendeel, maar omdat Gods plannen nog beter zijn dan de onze…

WAT GEEN MENS HEEFT MOGEN  
AANSCHOUWEN

Sculptuur van Jezus in de Bedevaartkapel
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Door rector  Jeroen de Wit

Reeds van voor mijn rectorschap (september 2016) wordt 
de Heilige Mis op doordeweekse dagen en op zaterdag om 
12.00 uur gevierd. Deze wordt dan voorafgegaan door het 
bidden van de Rozenkrans om 11.30 uur. Zoals ik begrepen 
heb van de vorige rector, kapelaan Beemster, was hiervoor 
gekozen zodat mensen die van veraf voor een “dagbede-
vaart” naar het Heiligdom komen, ook bij deze H. Mis aan 
zouden kunnen sluiten.

In het jaar van Barmhartigheid (dec. 2015 – nov. 2016) zijn 
we, de vorige rector ook nog, begonnen met het aanbieden 
van dagelijkse biechtgelegenheid. Dit hebben we ook na  
dit speciale jaar voortgezet, aangezien we merkten dat dit 
goed aansloeg en zeer gewaardeerd werd. Dagelijks is er 
sindsdien biechtgelegenheid van 14.00 – 15.30 uur in de  
Bedevaartkapel. Er komen niet meer zo veel mensen als in 
het Jaar van Barmhartigheid, maar toch, elke dag komen er 
mensen. We staan als Heiligdom landelijk bekend om deze 
mogelijkheid. Hieronder kunt u het nieuwe schema zien.

Wat zijn nu de voordelen van deze wijziging? Eucharistische 
aanbidding wordt in de Kerk eigenlijk gezien als een voort-
zetting van de Heilige Mis. Jezus Christus is op een bijzondere 
wijze aanwezig in het Allerheiligste, en de genaden die we 
in de H. Mis mogen ontvangen, worden vermeerderd en 
groeien bij de Eucharistische aanbidding. Het is daarom heel 
mooi om de aanbidding gelijk te laten aansluiten bij de H. Mis.

Praktisch gezien biedt dit ook veel voordelen. Mensen die 
(van niet al te ver) vaak regelmatig naar het Heiligdom komen, 
moeten nu, gezien hun eigen tijd, wel eens kiezen of ze naar 
de H. Mis gaan of dat ze ’s middags voor het biechthoren 
komen en/ of de eucharistische aanbidding. Er zit namelijk 
nu nogal een gat tussen de H. Mis en het middagprogramma: 
ruim een uur voor het biechthoren en ruim twee uur voor 
de aanbidding. Iemand kan nu, zonder al te veel tijd “kwijt” 
te zijn op een dag, indien gewenst aan alle drie activiteiten 
“deelnemen”. We verwachten, met name voor de eucharisti-
sche aanbidding, dat dit zeer positief kan werken. U begrijpt 
dat het voor ons priesters ook makkelijker wordt om het 
dagelijks liturgisch programma in te vullen, iets dat ook niet 
onbelangrijk is bij een schaarser wordend aantal priesters in 
onze Kerk.

De Mistijden op zondag, 9.00 uur (8.30u Rozenkrans), 
10.30u en 16.00 uur, zullen niet veranderen. Ook de 
aanbidding blijft op zondag zoals nu, 15.00 – 15.45 uur 
waarbinnen dan ook het biechthoren zal plaatsvinden. Maar 
aarzelt u ook niet om een priester buiten deze tijden hiervoor 
te vragen, voor of na de Missen op zondag. Ook houden we 
de tijden van de Eerste Zaterdag bedevaart op dit moment 
nog gelijk: er is namelijk een flink aantal mensen dat met de 
trein en de bus uit Amsterdam komt, vroeger zou voor hen 
toch lastig zijn.

Tot zover onze uitleg, we hopen en bidden dat God deze 
verandering mag zegenen en het mag bijdragen aan het 
missionaire karakter van ons Heiligdom.

Vanaf maandag 1 mei zullen er op het Heiligdom nieuwe tijden zijn voor de aanvang van de dagelijkse 

Heilige Mis en de rozenkrans vooraf, de biechtgelegenheid en de eucharistische aanbidding. U zult 

zich misschien afvragen: “Waarom wordt hiervoor gekozen, wat is de reden hiervan?” Misschien 

heeft u er zelf wel wat moeite mee. Dan hoop ik dat onderstaand artikel u mag helpen om onze 

beweegredenen te begrijpen. De tijd zal natuurlijk leren of dit nieuwe vruchten voortbrengt.

NIEUWE TIJDEN VOOR DE DAGELIJKSE 
GEBEDSTIJDEN

Schema per 1 mei 2023 

 ROZENKRANS HEILIGE MIS AANBIDDING AANBIDDING/LOF KRUISWEGGEBED VESPERS BIECHT

 GEBED

ZO 08:30 (GK) 09:00 (GK)

  10:30 (BK) 15:00-15:45 (GK)    15:00-15:45 (BK)

  16:00 (GK of BK)

MA T/M DO 10:30 (GK) 11:00 (GK) 11:45-12:45 (GK)    11:45-12:45 (BK)

VR 10:30 (GK) 11:00 (GK) 11:45-18.00 (GK)  15:00 (GK) 17:30 (GK) 11:45-12:45 (BK)

ZA 10:30 (GK) 11:00 (GK) 11:45-18.00 (GK)    11:45-12:45 (BK)

EERSTE-ZA  11:25 (BK) 12:00 (BK)  14:15-15:30 (BK)   10.30-15:30 (BK)

BEDEVAART



Door Inge Rikkers-Pluijlaar, 
nieuwe manager programmering 
en communicatie 

Buitententoonstelling  
‘In het begin: ode aan de natuur’ 
De natuur zet aan tot het denken over de 
schepping. Hoe verhoud ik mij tot alles 
wat leeft en groeit? Om dat te ervaren 

kunt u tussen 25 maart en 25 september 2023 het park van 
het Heiligdom bezoeken. U wandelt dan langs een unieke 
buitententoonstelling. Tussen het groen en de kapellen wor- 
den zeven kunstwerken van zeven verschillende kunste-
naars geplaatst, die verwijzen naar het scheppingsverhaal  
(Genesis 1). De ontwerpen voor de kunstwerken zijn zorg-
vuldig geselecteerd uit maar liefst 87 inzendingen. 

De kunstenaars zijn de afgelopen maanden druk bezig ge- 
weest met het creëren van hun interpretatie van een van de 
scheppingsdagen. Het is hen gelukt om een verbinding te 
maken tussen het eeuwenoude scheppingsverhaal en onze 
huidige relatie met de natuur. De deelnemende kunstenaars 
zijn (op volgorde van scheppingsdag): Timon Hagen, Martijn 
Duifhuizen, Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee, Charlotte Brand, 
Esther Hoogendijk, Meg Mercx, en Rick Abelen.

Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee werden geïnspireerd door 
de derde scheppingsdag: water, land, planten en bomen op 
het land. “Bij dit werk maken we gebruik van van de vrucht-
bare klei en papier wat gemaakt is van bomen en planten-
resten. Hiermee laten wij zien dat de schepping prachtig, 
maar niet eeuwig is. Daarin zit juist de schoonheid. Het 
verval is weer opnieuw een schepping.”
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Bezoekers van het Heiligdom worden uitgenodigd om de bedevaartsplaats te (her-)ontdekken als 

plek voor rust en bezinning binnen het thema Natuur & Geloof. Vanaf 25 maart tot 25 september 

is er een bijzondere buitententoonstelling te bezichtigen in het park. De tentoonstelling wordt 

omlijst door een veelzijdig publieksprogramma vol activiteiten passend bij het thema.

NATUUR EN GELOOF: EEN UNIEKE BELEVING

Ellen draait vormen



De creatie waar Esther aan werkt verwijst naar de vijfde 
scheppingsdag: vissen in de zee en vogels in de lucht. “Dit 
kunstwerk kan enkel worden gemaakt door goed samen te 
werken met de vogels. De sculpturen bestaan uit zaden en 
kalk, beide vriendelijk voor dieren en natuur. De materialen 
zijn bestand tegen regen, maar zacht genoeg voor de vogels 
om de zaden er uit te kunnen pikken.”

Een andere bijdrage voor de tentoonstelling komt van Rick 
Abelen. Hij heeft een boomkapel ontworpen die verwijst 
naar de zevende scheppingsdag: rustdag. “Deze boomkapel 
is een ode aan de schepping. Het kunstwerk bevat veel  
symboliek. Zo is de driehoekige plattegrond van de kapel 
afgeleid van de Heilige Drie-eenheid. De materiaalkeuze 
voor de kapel is gebaseerd op de diepere betekenis van de 
zevende scheppingsdag. Bamboe staat symbool voor  
standvastigheid, groei en veerkracht.”

Lezingen, workshops en concerten rondom  
Natuur & Geloof
Behalve de tentoonstelling zijn er de komende maanden veel 
inspirerende activiteiten rondom het thema Natuur & Geloof. 
Tot en met september is er minimaal één keer per maand een 
lezing te bezoeken. Zo komt tv-boswachter Arjan Postma 
vertellen over zijn boek ‘Hoe één gekke mier de wereld kan 
veranderen’, presentator Twan Huys geeft een interactieve 
lezing in relatie tot zijn werk ‘Wandellust’ en bioloog Tini 
Brugge zal haar kennis delen over kloosterkruiden en  
symboliek. 

Er worden diverse workshops gegeven, waaronder schrijf- 
en groenworkshops en een workshop natuurfotografie. Ook 
kunt u deelnemen aan een begeleide wandeling. In de zomer 
zijn er diverse buitenconcerten te bezoeken met klassieke 
en lichte muziek, van bijvoorbeeld Beate Loonstra, Donna 
Musica en Tim Knol. 

“Het is voor mij een dankbare taak om het programma 
Natuur & Geloof mede te mogen realiseren. Voor 
mij persoonlijk helpt de natuur om te aarden. Bij het  
maken van een wandeling of het werken in de tuin 
kan ik zomaar een ingeving krijgen. Of het helpt me 
juist verstillen. Toen ik op 20 februari instapte stond 
het programma al volledig in de steigers en er wordt 
door veel mensen hard aan gewerkt.” 

Het is het eerste programma rondom rust en bezinning 
dat op deze wijze voor Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt 
vormgegeven. Het belooft heel mooi te worden. Houd onze 
website, www.olvternood.nl en onze agenda dus goed in de 
gaten om op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Wij 
hopen u geregeld op het Heiligdom te mogen verwelkomen 
om de tentoonstelling of een van de diverse activiteiten met 
ons mee te beleven.
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Rick bouwt een boomkapel

Esther bekijkt de plek voor haar kunstwerk



Noveenkaarsen 

met uw eigen gebedsintentie 

Op de achterzijde van onze noveenkaarsen kunt u uw 
eigen gebedsintentie opschrijven. Van harte welkom  
in onze Genadekapel.

Bestellen via internet
Via onze website www.olvternood.nl 
kunt u ook uw noveenkaars bestellen 
en uw gebedsintentie aan ons door-
geven. Wij steken dan in de Genade-
kapel uw kaars met gebedsintentie 
aan. Liever één of meerdere dozen 
met noveenkaarsen bij u thuis laten 
bezorgen? Ook dat is mogelijk via 
onze webshop.

Doopsel

27 november 2022 | Louis Marie Johannes Zegeling 

We wensen de ouders veel zegen en geluk 
en bidden dat hun kindje mag opgroeien 

in verbondenheid met God onze Heer

Overleden vrienden van Kapel 

De heer Jan Bakker
De heer Piet van der Horst

Mevrouw Lies Morsch
De heer Cor van Oorschot

De heer Jan Rijkers
Mevrouw Johanna Rozenbroek-Schaap

De heer J.P.A Smeets
Mevrouw P.W. van der Velden-Bakker

De heer Leo de Winter

Laten we bidden dat zij in de liefde en vrede van God 
mogen wonen. Het Heiligdom is deze vrienden zeer 

dankbaar voor hun steun aan het Heiligdom.

Ja,  ik wil me graag opgeven als nieuwe vriend 
of vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en 
het vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.

Colofon 

ISSN 2666-7436 

Redactie 
Mariska Adrichem, Pieter Klaver en 
Gerald Timmermans

Vormgeving 
Birgitta Grafische Vormgeving

Druk 
Vanderperk Groep
Oplage: 3.000

Contact
Diocesaan Heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
telnr. 072-505 1288
magazine@olvternood.nl
www.olvternood.nl

Giften
Giften zijn van harte welkom op rekening-
nummer NL25 INGB 00 00 672 168  
t.n.v. Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

ANBI Stichting
RSIN nummer: 28 329 87

© 2023 
Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Wilt u artikelen overnemen? Neem dan even contact 
op met de redactie via magazine@olvternood.nl

Dhr. / Mevr.:

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Invulstrook toesturen aan: Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, 
Antwoordnummer 85131, 1850 VA Heiloo. 

Opgave is ook mogelijk via: info@olvternood.nl of telnr: 072-505 1288

8 |



Door Rob Mastenbroek, 
bestuurslid bouwkundige zaken

Het belangrijkste waar we naar hebben 
uitgekeken zijn de herstelwerkzaamheden 
aan alle Rijksmonumenten op ons terrein. 
Enkele weken geleden hebben wij de 
eerste bespreking in het Julianaklooster 
gehad met de hoofdaannemer Akerbouw 

uit Akersloot, de overige onderaannemers voor gespecialiseerd 
werk en Bouwadvies Groot-Holland. Inmiddels zijn de werk-
voorbereidingen in volle gang zodat de werkzaamheden zo 
snel mogelijk kunnen starten. Na een lange tijd van zoeken 
en organiseren zijn we heel blij dat we nu in volle vaart  
hiermee aan de slag kunnen gaan.

Een tweede activiteit die we nu weer gaan oppakken is 
de verdere restauratie van de muurschilderingen in onze 
mooie Genadekapel. Na de eerste schoonmaak door de  
restaurateur mevrouw Heuft hebben we door alle gulle  
donaties inmiddels voldoende financiën kunnen verzamelen 
om de restauratie van de schilderingen op de zijwanden, 
alsmede de schildering achter het hoofdaltaar, helemaal 
op te pakken. Het is de bedoeling dat ook dit in dit jaar 
afgerond kan worden. Dit zal helaas niet helemaal zonder 
overlast voor bezoekers kunnen plaatsvinden, maar hierover 
zullen we via verschillende kanalen iedereen tijdig informeren. 

Daarnaast kijken we ook al weer wat verder vooruit.  
De huidige verlichting langs het voetpad vanaf het  
parkeerterrein richting het Oesdom voldoet niet meer. 
De hoeveelheid licht die deze afgeeft is te klein. Ook willen 
we deze verlichting vanaf het Oesdom doortrekken naar 
het Julianaklooster. De mantelbuizen voor de elektrakabels 
hiervoor zijn reeds aangebracht tijdens het aanbrengen van 
de verharding op de paden. Natuurlijk gaan we er wel voor 
zorgen dat deze verlichting voldoende is, maar bescheiden 
blijft en geen afbreuk doet aan het Kapelbos. Dus geen hoge 
lichtmasten met een zee aan licht, maar kleine licht-zuiltjes 
met milde verlichting. Hiervoor zijn we in overleg met de 
aannemer die ook de verlichting op het parkeerterrein  
heeft aangelegd. Hier komen we in een van de volgende 
magazines zeker op terug.

Als Heiligdom willen we heel graag midden in de samen-
leving staan en hier op allerlei manieren aan bijdragen, 
ook voor onderwijs. In dat kader zijn tweedejaars studenten 

Bouwkunde van het Horizon College uit Heerhugowaard op 
dit moment bezig met het maken van een nieuw ontwerp 
voor het buitentoilet bij de Bedevaartkapel. Ikzelf mag hen 
hierbij begeleiden en ze helpen met allerlei vragen. Ergens 
in mei zullen zij hun ontwerpen presenteren aan het bestuur 
van het Heiligdom. Hopelijk komt daar een mooi idee uit dat 
we in de toekomst kunnen gaan realiseren. Via deze weg wil 
ik u in ieder geval regelmatig op de hoogte houden van alle 
vorderingen en ben ik alle gulle donateurs dankbaar voor 
hun bijdrage die al deze werkzaamheden mogelijk maken.
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Na de sombere natte en koude periode van de winter lijkt het wel of het voorjaar er aan begint  

te komen als ik naar buiten kijk terwijl ik dit artikel voor het magazine schrijf. Een vrolijk zonnetje 

schijnt naar binnen, je hoort de vogels al weer vrolijk fluiten en de krokussen en narcissen brullen 

bijna de grond uit. Dit gevoel van wedergeboorte geldt voor ons Heiligdom niet alleen voor  

de natuur in het Kapelbos, maar ook voor alle activiteiten die we nu eindelijk kunnen gaan  

ontplooien na zeer lange tijd van voorbereiding.

OP WEG NAAR WERK IN UITVOERING

Overleg met de betrokken partijen

De mantelbuizen voor de verlichting langs de paden



Bijzondere Liturgische Vieringen
Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen (let op: vanaf 1 mei zijn deze gewijzigd, 
zie pagina 5); alleen uitzonderingen en bijzondere feesten worden hieronder vermeld.
•  Zaterdag 25 maart: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer; 11.30 uur Rozenkrans en 12.00 uur H. Mis met als  

hoofdcelebrant Mgr. Hendriks (BK)
Goede Week
•  Donderdag 6 april: Witte Donderdag, Instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap; 19.00 uur H. Mis (BK).  

Aansluitend Nachtaanbidding/wake tot 8.00 uur (GK).
•  Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag, Lijden en Sterven van de Heer; 15.00 uur Kruisweg gebed binnen (BK) en buiten (park),  

19.00 uur Goede Vrijdag liturgie (BK)
•  Zaterdag 8 april: Stille Zaterdag, Paaswake (Heilige Paasnacht); 21.00 uur (BK)
• Zondag 9 april: Paaszondag - Verrijzenis van de Heer; aanvangstijden en locaties van de vieringen zoals elke zondag
• Maandag 10 april: Tweede Paasdag; 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Zondag 16 april: Goddelijke Barmhartigheid (Beloken Pasen); H. Mis 09.00 (GK), 11.30 (BK) en 16.00 uur (BK),  

11.30 uur H. Mis hoofdcelebrant Mgr. Punt,  aanbidding en biecht van 10.00 tot 15.30 uur
• Donderdag 18 mei: Hemelvaart van de Heer; hoogfeest, (alleen om) 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Zaterdag 27 mei: Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo); hoogfeest, 10.30 uur Rozenkrans en 11.00 uur H. Mis met als  

hoofdcelebrant Mgr. Hendriks (BK), aansluitend processie door het park
• Zaterdag 27 mei: Pinksterwake (Vigiliemis van Pinksteren); 20.00 uur H. Mis (GK of BK)
• Zondag 28 mei: Pinksteren; aanvangstijden en locaties van de vieringen zoals elke zondag
• Maandag 29 mei: H. Maria, Moeder van de Kerk; Tweede Pinksterdag, 10.30 uur H. Mis (BK)
•  Maandag 29 mei: Afsluiting meimaand Mariamaand; 19.00 uur H. Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Punt (BK),  

aansluitend kaarsjesprocessie door park
•  Zondag 11 juni: Sacramentsdag (H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus); hoogfeest, aanvangstijden en  

locaties van de vieringen zoals elke zondag, 10.30 uur en 16.00 uur met aansluitend Sacramentsprocessie

   School voor Geloof en Gebed
In 2021 is op het Heiligdom een nieuw initiatief gestart, de School voor Geloof en Gebed. Onder deze noemer vallen  
verschillende activiteiten die als doel hebben om het gebedsleven te verrijken. In het kader van dit initiatief zijn inmiddels  
drie cursussen gegeven: ‘Samen in Stilte’, ‘Kennismaking met de Bijbel’ en ‘Lectio Divina’. Deze zullen vanaf volgend najaar 
herhaald worden. Nieuwe cursussen worden o.a. via onze website bekend gemaakt.

Catechese & Geloofsvorming 
Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur door pater Gerard Wijers sss, 
vervolg op vorig jaar over het boek psalmen. Komende data: 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli in het Julianaklooster.

Retraite & Bezinning
Maandelijkse Gebeds- en Bezinningsdag op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur in het Julianaklooster begeleid door  
priester Anton Overmars of pater Gerard Wijers. 
• Donderdag 20 april: De Geloofsbelijdenis: de mens antwoordt God;
• Donderdag 18 mei: Hemelvaartsdag; Let op: de dag begint om 09:30 uur, zie ook de dagindeling in de agenda op de website!
• Donderdag 22 juni: Petrus en Paulus, struikelstenen en steunpilaren in de kerk; 

Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse Retraites georganiseerd in het Julianaklooster met 
verblijf en overnachting
•  Woensdag 5 tot en met zondag 9 april: Paastriduüm, over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus; onder leiding 

van pater Wijers
• Vrijdag 12 tot en met zondag 14 mei: Heilige Geest Weekend; onder leiding van Fr. Michal Tabak en rector Jeroen de Wit
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Programma Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!
•  Buitententoonstelling ‘In het begin: ode aan de natuur’: van 25 maart t/m 25 september wordt er een bijzondere  

buitententoonstelling op het Heiligdom gehouden. In het park staan zeven, speciaal voor de tentoonstelling gemaakte   
kunstwerken opgesteld, geïnspireerd op de zeven dagen uit het scheppingsverhaal.

•  Publieksprogramma Natuur & Geloof: De komende maanden zijn er diverse activiteiten rondom het thema Natuur & Geloof.  
In april: workshop natuurfotografie en lezing van Tini Verbrugge; in mei: workshop bezinnend schrijven, buitenconcert van  
harpiste Beate Loonstra en lezing TV-boswachter Arjan Postma; in juni: workshop creatief met groen, lezing Twan Huys,  
buitenconcert Donna Musica. 

•   Wie is de man van de Lijkwade van Turijn? Expositie over de Lijkwade van Turijn: 
20 maart t/m 2 april in de Bedevaartkapel; ‘Is dit de lijkwade van Jezus?’ De expositie bevat een levensgrote kopie van de 
lijkwade en een overzicht van archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op wetenschappelijke onderzoeken.  
Lezingen in de Bedevaartkapel: zondag 26 maart en zondag 2 april, beide dagen om 12.30 en 14.30 uur. Entree is gratis,  
donaties zijn welkom.

•  Julianazusters: Zorg uit handen: permanente tentoonstelling over de Julianazusters in het Julianaklooster. In de zomertijd  
(vanaf april) elke 1ste en 3de zaterdag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur.  
Entree is gratis, donaties zijn welkom.

Alpha cursus 
Wil je meer weten of heb je vragen over het christelijk geloof? Tijdens twaalf interactieve en gezellige avondbijeenkomsten in 
het Julianaklooster en één dag of kort weekend komend voorjaar ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Aanvang 18.15 uur 
met gezamenlijke maaltijd. Einde rond 21.15 uur. Komende data: 27 maart, 17 en 24 april, 8, 15 en 22 mei, 5 en 12 juni.  
Informeer of het nog mogelijk is in te stappen; in het najaar is er een nieuwe cursus.

Loven en Prijzen Heiloo 
Nieuw initiatief om God te loven en te prijzen met hedendaagse christelijke muziek. Samen met een kleine band openen we ons 
voor de Heilige Geest en de wil van God. Komende data: dinsdag 18 april, 16 mei en 20 juni in de kapel van het Julianaklooster, 
met inloop om 19.45 uur, Lofprijzing om 20.00 uur en aansluitend ontmoeting met een drankje tot ongeveer 22.00 uur. (Zie ook 
onder Retraites: Het Heilige Geest Weekend.)

Gezinsactiviteiten 
De ‘Blauwe Zusters’ (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) organiseren activiteiten voor gezinnen, kinderen en 
jongeren in het Julianaklooster. 
• Familiedagen: iedere maand op een zondag vanaf 12.30 uur tot 17.15 uur. Komende data: 16 april, 21 mei, 18 juni en 9 juli.
•  Kinderclub Heilige Dominic Savio: op vrijdagen van 15.30 uur tot 17.30 uur, catechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar.  

Komende data: 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 14 juli.
•  Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano: op vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese  

voor meiden van 11 t/m 17 jaar. Komende data: 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni, 7 juli.
•  Jongensgroep Sint Joris (door rector Jeroen in samenwerking met de zusters en de seminaristen): op vrijdagen van 17.00 uur 

tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor jongens van 12 t/m 17 jaar. Komende data: 21 april, 19 mei, 2 en  
16 juni, 7 juli.

Jongerenactiviteit: ‘Meet and Greet the Lord’ 
Elke tweede vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster met pizza, inleiding, eucharistische 
aanbidding en ontmoeting. Aanvang 18.15 uur. Komende data: 14 april, 12 mei, 9 juni en 30 juni. Op 30 juni vindt de  
ontmoeting plaats in de buitenlucht (‘Adoration under the stars’).

Eerste-Zaterdag Bedevaarten 
Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in de Bedevaartkapel. 
Rozenkransgebed om 11:25 uur, H. Mis om 12:00 uur, Aanbidding om 14:15 uur en Lof om 15.00 uur. Vanaf 10.30 uur  
biechtgelegenheid. Gratis busvervoer vanaf treinstation Castricum, heen om 11.10 uur en terug om 16.00 uur.  
Komende data: 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli.

Gezongen Gregoriaanse Vespers 
Elke eerste zondag van de maand worden om 16.00 uur de Gregoriaanse Vespers gezongen in de Genadekapel door het  
Schola Cantorum Kennemerland. Komende data: 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.

 | 11
Informatie en aanmelden voor alle activiteiten per e-mail via info@olvternood.nl of via telnr. 072-505 1288



Door Mariska Adrichem

Miranda bidt nu de rozenkrans en  
werkt als vrijwilliger voor het Heiligdom.  
Begonnen met het poetsen van het koper- 
werk in de kapellen is ze nu ook lid van  
de groep ‘postinpakkers’. Dit houdt in dat  
ze meehelpt met het verzorgen van de 

verzending van grote partijen post voor het Heiligdom en het 
Grootseminarie. Miranda is geboren in Haarlem. Ze groeide 
op als enig kind in een gezin met een hervormde achter-
grond. Haar vader was gezagvoerder bij Martinair. Haar 
moeder was hoofd van de A-opleiding verpleegkunde en 
had meerdere bestuurlijke functies in de zorg en de politiek. 

Het was de droom van Miranda om binnenhuisarchitect te 
worden tot ze op haar zestiende voor het eerst met haar 
vader mee mocht op een vlucht naar Amerika. In het luxe 
hotel in Minneapolis waar de twee verbleven was Miranda 
zo onder de indruk van alle aspecten van het verblijf, dat er 
een nieuwe droom ontstond, hotelmanagement. Ze vond een 
Engelstalige opleiding in Zwitserland. Miranda: “Het leuke 
van deze school was dat er veel praktijklessen waren en  
ik liep stage bij 5-sterrenhotels, zoals Hilton en Hyatt.”  
Uiteindelijk kreeg ze een functie als ‘manager klanten- 
service’ bij Marriott International Headquarters in Londen. 

Met een Griekse vriend vertrok ze naar Griekenland waar 
ze samen een internationaal restaurant begonnen. De 
vriendschap liep echter stuk en Miranda keerde weer terug 
naar Nederland, maar het buitenland toch bleef trekken. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Miranda werd 
stewardess bij Martinair om zo bij buitenlandse hotels te 
kunnen solliciteren. In de tussentijd leerde Miranda Robert 
kennen, een man die vroeger al bij haar op school zat.  
Ze zijn nu bijna 28 jaar gelukkig getrouwd en hebben drie 
kinderen samen. 

Een aantal jaren geleden werd Miranda getroffen door 
de ziekte kanker en volgde er een zware periode. Hoe een 
vrouw met een hervormde achtergrond terecht is gekomen 
bij een katholiek, mariaal Heiligdom en daar nu zelfs als 
vrijwilliger werkzaam is wil ze graag uitleggen. Ze vindt  
het een waar wonder dat ze er nog is en in het ziekenhuis 
heeft ze God beloofd iets terug te willen doen. Met de  

schrijver van dit stuk heeft ze een aantal gesprekken  
gevoerd over de rol van Maria, de rozenkrans en over de 
sacramenten. Hierdoor is Miranda heel anders naar het 
katholieke geloof gaan kijken, leerde zelfs de rozenkrans 
bidden en nam deel aan de Alphacursus van het Heiligdom. 
Miranda: “Ik zal niet op zondag naar de kerk gaan omdat ik 
het geloof heel erg van binnen beleef. Ik begreep de Heilige 
Drie-eenheid niet, had meer met alleen de Heilige Geest.  
Ik zag Jezus als een bijzondere, maar gewone man en zie 
Hem nu écht als de zoon van God en onderdeel van de  
Heilige Drie-eenheid. Sinds ik jouw boek heb gelezen over 
het leven van Yeshua/Jezus ben ik tot andere inzichten  
gekomen. De boodschap van Jezus is belangrijk, vormt de 
basis van het geloof. Ik zou graag een keer bij een preek  
van Jezus aanwezig zijn geweest om Het Woord uit Zijn 
mond te horen.”

Miranda van Vianen-van Gaalen (54) werd een aantal jaren geleden door ondergetekende  

meegenomen naar het Heiligdom om haar kennis te laten maken met de heilige Maagd Maria.  

Best een uitdaging voor een van huis uit hervormd opgevoede dame, maar ze heeft Maria  

inmiddels in haar hart gesloten. 

HET WOORD UIT ZIJN MOND HOREN
INTERVIEW MET MIRANDA VAN VIANEN- 
VAN GAALEN

12 |


