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Welkom in ons Gastenhuis

U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt
hier overnachten met half- en volpension, bijvoorbeeld
in combinatie met een retraite of deelname aan één
van andere onze activiteiten. Heiloo heeft verder een
prachtige omgeving om te fietsen, te wandelen en het
strand of de duinen te bezoeken. U verblijft dicht bij
Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Uiteraard volgen
wij in het gastenhuis alle geldende corona-richtlijnen.
Neem voor meer info contact op met het secretariaat.

Uw bezoek aan het Heiligdom

Persoonlijk gebed:

U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken voor
persoonlijk gebed en om een kaars aan te steken.
Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur
Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Aanbidding:
Dagelijks van 15.00 - 16.00 uur in de Bedevaartkapel
(vrijdag tot 18.00 uur).

de heer Rob Mastenbroek over
het benodigde groot onderhoud
aan de Genadekapel

10 Programma Heiligdom

12 Geloven is een dialoog met de
twijfel, interview met een lid
van de vriendenkring

Foto's voorzijde

Linksboven: Rector Jeroen de Wit bij een bezoek aan de
Sint-Pieter in Rome tijdens zijn studietijd
afgelopen najaar.

Rechtsboven: De heer Jan Meiling, lid van de vriendenkring

van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Nieuwe programmamanager mevrouw

Nanine van Smoorenburg.

Rechtsonder: De prachtige Genadekapel op het terrein
van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Linksonder:

Pastoraal gesprek en sacrament van de Biecht:

U bent van harte welkom voor een pastoraal gesprek
of om het sacrament van de Biecht te ontvangen.
We zorgen ervoor dat er voldoende afstand is.
Dagelijks van 14.00 - 15.30 uur

Eucharistievieringen:
Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur in de Bedevaartkapel
Zondag: 9.00 uur in de Genadekapel, 10.30 en 16.00 uur
in de Bedevaartkapel

Rozenkransgebed voorafgaand aan de eucharistieviering:
Maandag t/m zaterdag 11.30 uur in de Bedevaartkapel
Zondag 8.30 uur in de Genadekapel

Zalen reserveren:

Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere
zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen.
Neem voor meer informatie en reserveringen contact met
ons op.

Openingstijden Secretariaat:
Weekdagen van 9.00 - 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288

Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector de Wit:

Telefoon: 06-4012 5490 (behalve woensdag & donderdag,
gereserveerd voor studie & seminarie)

Email: rectordewit@olvternood.nl



WOORD VAN DE RECTOR

Door rector Jeroen de Wit

Beste lezers
van het Vriendenmagazine,

Het is een vreugde om weer op het
Heiligdom te zijn! Afgelopen najaar
ben ik, zoals velen van u weten,
enkele maanden in Rome geweest
voor studie, maar kort voor Kerstmis
ben ik weer teruggekomen, net op tijd om op het Heilig-
dom weer aanwezig te zijn voor de Heilige Missen met
Kerstmis.

Rome was een bijzondere tijd voor mij, als het ware ook
een beetje een sabbatperiode. Ik moest natuurlijk wel
werken, studeren, een begin maken met mijn doctoraats-
studie, maar daarnaast was er ook tijd voor wat extra
gebed en genieten van de bijzondere stad Rome. Ook in
Rome waren er beperkingen door corona, maar gelukkig
viel dat nog mee. Overdag was alles nog open waardoor
er toch wat leven was, al waren er vrijwel geen toeristen.
Ik liep graag een rondje in het centrum, door de oude
straatjes en bezocht plekken, vaak kerken, met veel ge-
schiedenis. Gelukkig is de studie ook voorspoedig gegaan
zodat ik kan terugkijken op een vruchtbare periode.

Maar het is ook weer heel fijn om hier te zijn. Om weer
de mensen te ontmoeten op het Heiligdom en weer de
Heilige Mis te kunnen vieren met andere mensen, al zijn
we op dit moment nog gelimiteerd tot dertig personen.
Na de Kerstavond met alleen livestreams, hebben we op
eerste en tweede Kerstdag acht Heilige Missen kunnen
vieren, waardoor toch veel mensen met Kerstmis naar
een Mis hebben kunnen gaan. Gelukkig hadden we hulp
van twee andere priesters van ons bisdom.

En nu ligt er een nieuw jaar voor ons wat nog in veel
opzichten onzeker is. De paus heeft dit jaar, vanaf

8 december, uitgeroepen als jaar toegewijd aan de
heilige Jozef en vanaf 19 maart, de Feestdag van de
heilige Jozef, ook als jaar van het gezin. Twee ‘zaken’,
de heilige Jozef en het gezin, die ons als Heiligdom ook
zeer aan het hart gaan. Als Mariaheiligdom ervaren wij
ook de bijna als vanzelfsprekend zijnde behoefte aan
aandacht en devotie voor de heilige Jozef.

De heilige Jozef heeft zijn hele leven, na door de engel
in een droom hierin geholpen te zijn, gewijd aan zijn
zorg voor “het Kind en zijn moeder”, zoals de paus
memoreert in het document Patris Corde (met het

hart van een vader) over de heilige Jozef. En het gezin
neemt op ons Heiligdom een speciale plaats in. We zien
het als onze missie om de gezinnen te ondersteunen in
het doorgeven en het beleven van het katholieke geloof.

Als God het wil hopen wij ooit, misschien dus wel dit jaar,
een speciale plek van devotie te creéren voor de heilige
Jozef, ook als beschermer van het gezin.

Misschien heeft u hem al zien rijden, de nieuwe bus van
het Heiligdom? Dat kan gemakkelijk, want hij valt wel op.
Het Heiligdom heeft ervoor gekozen om een project te
adopteren van twee jongeren van de Missionary School.
De Missionary School is een project van het bisdom
waarin jongeren opgeleid worden om te groeien in het
geloof en in het aansturen van missionaire projecten in
parochies. Twee jongeren, Michael en Isa, hebben het
project ontwikkeld van een Missionaire Bus, een bus die
ingezet kan worden voor promotie en evangelisatie. Dit
najaar hebben wij als Heiligdom deze bus, met behulp van
subsidie, aan kunnen schaffen en bestickeren, zodat deze
nu klaar is voor de missie. Dit is een mooie manier voor
ons Heiligdom om meer naar buiten te treden en bekend
te worden bij een breder publiek.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons!




NANINE VAN SMOORENBURG
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Voorstellen

Mijn naam is Nanine van Smoorenburg (27 jaar) en ik ben
opgegroeid in het dorp Noorden te midden van het Groene
Hart. Na een fijne jeugd verhuisde ik naar Amsterdam om
daar aan de Reinwardt Academie de studie Cultureel Erf-
goed te volgen. Na het behalen van mijn diploma kon ik
direct aan de slag als conservator bij Museum de Zwarte
Tulp in Lisse. Na een leerzame periode trad ik in dienst

bij het Bijbels Museum in Amsterdam als tentoonstellings-
producent, waar ik meewerkte aan (kunst)tentoonstellingen
voor het museum zelf en elders.

Ik woon in Amsterdam momenteel in de Rivierenbuurt
tegenover de voormalige Thomas van Aquinokerk, om
de hoek bij de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren.
In een benedenwoning met ruime tuin woon ik met drie
huisgenoten. In mijn vrije tijd ga ik met veel plezier naar
musea en theater, en bezoek ik graag (buitenlandse)
steden met mijn vriend of mijn vriendinnen.

Sollicitatie

Afgelopen zomer kwam de vacature van Programma-
manager voorbij voor niet één, maar voor liefst twéé
prachtige locaties van het Bisdom Haarlem-Amsterdam:
het Mariale Heiligdom en de Haarlemse Sint-Bavokathe-
draal. Met mijn katholieke opvoeding en grote cultuur-
historische interesse voor het christendom was het snel
duidelijk dat ik moest reageren op de vacature. Met veel
enthousiasme stuurde ik mijn sollicitatiebrief, waarna ik
werd uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.
Er volgde een uitgebreide sollicitatieprocedure, en op
24 september jongstleden was het - eindelijk! - zo ver
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en tekenden rector Jeroen de Wit, vicaris-generaal Bart
Putter en ik mijn aanstellingscontract als Programma-
manager voor twee dagen per week in Heiloo en twee
dagen in Haarlem.

Jaarprogramma

Het bestuur van het Heiligdom heeft de ambitie uitgespro-
ken dat het Heiligdom een structureel relevantere plek
moet worden voor zowel katholiek gelovigen als andere
geinteresseerden door op eigentijdse wijze de mogelijk-
heid tot bezinning en reflectie te bieden. Om dit doel te
bereiken zal het activiteitenaanbod verbreed en uitgebreid
moeten worden. Het huidige activiteitenaanbod zal worden
aangevuld met nieuwe programmering die hopelijk ook
nieuwe doelgroepen zal bereiken. Door het aanbieden
van een interessant jaarprogramma kan het Heiligdom
meer bezoekers laten kennismaken met de bijzondere
plek en zo de waarden van de katholieke traditie op een
uitnodigende manier presenteren aan geinteresseerden
en hen mogelijk tot en dichter bij het geloof brengen.

U zult zich mogelijk afvragen wat u zoal in het jaarpro-
gramma kunt verwachten. De ontwikkeling van het pro-
gramma is momenteel in volle gang en in het volgende
Vriendenmagazine hoop ik u de activiteiten concreet te
kunnen presenteren, maar ik wil graag de eerste program-
marichtingen met u delen: (kunst)tentoonstellingen,
lezingen, workshops, themawandelingen en concerten.
Het jaarprogramma zal divers zijn en bestaan uit eenmalige
en terugkerende activiteiten, soms laagdrempelig, dan
weer verdiepend. Bij elke activiteit in het jaarprogramma
zal worden gezocht naar saumenwerking met inhoudelijke
partner(s) uit het eigen (katholieke) netwerk en daarbuiten.

Samen met ul

Mijn opdracht is het inhoudelijk en organisatorisch invulling
geven aan de jaarprogrammering. Uiteraard kan ik dat
niet alleen! Ik kijk ernaar uit om samen met de mede-
werkers en vrijwilligers van het Heiligdom aan de slag te
gaan en een fantastisch nieuw aanbod te gaan ontwikke-
len. Lijkt het u leuk om mij beter te leren kennen? Bent u
enthousiast geworden om te helpen als vrijwilliger?

Of heeft u een geweldig idee voor een activiteit of een
samenwerkingspartner? Stuur dan een mailtje naar
nanine@olvternood.nl. Ik kijk uit naar uw bericht!



Welke dag je ook het park oploopt, één van de kapellen binnenstapt of het klooster ingaat, de

kans dat je Mariska tegenkomt is groot. Ze lijkt wel te wonen op het Heiligdom. Zelf ken ik haar

voornamelijk als fotograaf, redactielid voor het Vriendenmagazine, opnameleider in de studio

van Radio Maria en als verzorger van de livestreams van de Heilige Missen. Maar ik heb sterk de

indruk dat dit niet alles is. Hoog tijd voor een paar vragen.

Door Gerald Timmermans

“Dat is inderdaad niet in een paar
woorden te vatten. Ik ben anderhalf
jaar geleden op verzoek van rector
de Wit begonnen met de coérdinatie
van de studio van Radio Maria en
werd vervolgens door Pieter Klaver
gevraagd om wat werkzaamheden te doen voor het Groot-
seminarie. Vanwege mijn achtergrond als voormalig
medewerker op de afdeling Marketing en Communicatie
bij de Rabobank werd ik binnen de kortste keren toege-
voegd aan het team Communicatie en stel persberichten
op, ontwerp posters en ondersteun evenementen. Naast
de werkzaamheden die jij al noemde vervang ik de zusters
en een vrijwilliger ook bij het openen en sluiten van de
kapellen, val in als ‘koster’ en ben volledig inzetbaar op
het secretariaat.”

“lk kende het Heiligdom al, maar door diepgaande
gesprekken met kapelaan Nars Beemster werd ik écht
geraakt door het verhaal achter het Heiligdom en door
de kracht van de liefde van Maria, onze moeder. Het
Heiligdom is een unieke bedevaartplaats. Het is een plek
waar bijzondere dingen gebeuren, waar het geloof nog
écht centraal staat en waar oude normen en waarden,
het onveranderlijke woord van onze Heer, nog worden
gekoesterd in een tijd waarin veel tradities aan de kant
worden geschoven. Ik wil hier graag een steentje, beter
gezegd, een steen aan bijdragen.”

"Ik probeer zelf zoveel mogelijk uit het leven te halen.
Het is mijn levensmissie om mensen te helpen op allerlei
gebied. Een lichtpuntje te zijn in het leven van anderen
geeft mij heel veel voldoening. Ik heb zelf aardig wat
meegemaakt en ik weet hoe belangrijk het is om in
moeilijke tijden op iemand te kunnen steunen. Al zolang
ik mij kan herinneren ervaar ik zelf de steun van mijn
geloof, met name Jezus is een enorme inspiratie voor mij.

Mijn allereerste herinnering is aan Hem en op moeilijke
momenten of bij traumatische ervaringen put ik hoop uit
Zijn woorden en daden. |k hoop een stukje hiervan door
te kunnen geven aan de mensen om mij heen. Dus mijn
energie en opgewekte natuur heb ik aan Hem te danken
en ik hoop met mijn eigen levensverhaal en instelling
anderen te inspireren voor Hem te kiezen.”

Soms onderbreekt Mariska haar vrolijke noten en praat
ze over haar geloof, haar roeping, haar zoektocht en haar
droom voor de toekomst. We hebben dan een mooi en
vaak bijzonder gesprek. Daarom stel ik haar tot slot de
volgende vraag.

“lk heb een diep verlangen om mij officieel te laten toe-
wijden aan de Heer. Omdat ik na mijn huwelijk, dat twee
jaar geleden nietig is verklaard voor de Kerk, al meer dan
tien jaar lang celibatair leef en steeds meer religieus ben
gaan leven is dat verlangen alleen maar gegroeid. Met vier
kinderen is het voor mij niet mogelijk om toe te treden tot
een congregatie, maar er zijn ook mogelijkheden voor
vrouwen die ‘in de wereld leven'. De eed afleggen zou voor
mij de bekroning zijn op mijn leven in dienst van God."

Mariska in gebed in de Bedevaartkapel i



EEN LUXE LEVENTJE

Vanuit het Contemplatief Vormingshuis van onze congregatie in Tuscania, Italié, heb ik het grote

genoegen iets over mijn ervaringen daar te vertellen. Bijna drie jaar geleden verruilde ik mijn

missie Heiloo in voor het contemplatieve leven, omdat ik er van overtuigd was (en bén) dat God

mij hiertoe riep. Zo” n mooie plek als het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood achterlaten

kostte wel pijn, maar als God roept ...

Door zuster ITuxta Crucem

Ik kan u vertellen dat we hier een
luxe leventje leiden; dat zal u wellicht
verbazen, maar ik hoop dat u er aan
het eind van het artikel ook van over-
tuigd bent. Ik zal er wel meteen bij
zeggen dat het misschien niet de
‘luxe' is waar we normaal gesproken
aan denken ...

Zo hebben we bijvoorbeeld geen overvioed aan materiéle
zaken. We hebben dankzij vele weldoeners wel genoeg

te eten voor onze zeventig communiteitsleden (allemaal
jong en erg hongerig), maar het is eenvoudig eten en je
hebt niet te kiezen wat het worden zal vandaag; zijn er
heel veel aardappelen aangekomen, dan eet je dus heel
vaak aardappelen ...

We kunnen niet kiezen om even de stad in te gaan of
iemand te bezoeken. De grenzen van onze bewegings-
vrijheid worden bepaald door de muren van ons middel-
eeuws klooster. Alleen met speciale toestemming ver-
laten we het terrein. En als we bezoek ontvangen, is dat
van achter het traliehekwerk dat ons van de bezoekers
scheidt. Geen omhelzing meer voor vrienden of familie ...

Het klooster is ijskoud in de winter en heel warm in de
Italiaanse zomer. Airconditioning is er niet en de verwar-
ming, tja, die doet het soms wel, soms niet. Het is ook
altijd even afwachten of het water warm wordt of niet ...

We spreken elkaar maar twee keer per dag. Verder lopen
we elkaar woordeloos voorbij, tenzij er echt iets dringends
te bespreken valt en dan doen we dat fluisterend. Er kan
's ochtends nog geen goedemorgen af!

We kunnen nooit eens rustig doorwerken; altijd worden
onze bezigheden onderbroken door gebedsuren. Zit je
net lekker in je ritme, wordt de bel weer geluid en word
je geacht je naar de kapel te haasten.

De tijden dat we niet in de kapel zitten of bezigheden
elders in huis hebben, zitten we in onze ‘cel’ (contem-
platieve term voor 'kamer’), om de Bijbel of andere
geestelijke lectuur te lezen, om te studeren en om te
mediteren.
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En dat allemaal, lieve mensen, de stilte, het gebed, de
koude, het eenvoudige eten, etcetera, is mijn, onze hemel
op aarde! Wat een luxe leven!! We hebben de luxe om ons
te kunnen concentreren op het ‘ene noodzakelijke’, het
essentiéle, op God. De stilte is één van de meest opval-
lende kenmerken van ons contemplatieve bestaan. God

is immers geen God van lawaai. God schiep de wereld
zonder donderend geweld. Toen Hij Elia bezocht, was dat
in een stille bries, niet in storm of aardbeving. De Mens-
wording vond heel stilletjes plaats.

De Goddelijke stilte is geen leegte of afwezigheid, geen
boeddhistisch vacuiim. God vult de stilte met Zijn welspre-
kende aanwezigheid, een briesje dat door onze ziel waait
en ons opheft naar Hem.

Een ander kenmerk van ons leven, dat vooral de 'buiten-
wereld' erg opvalt, is de afscheiding in de vorm van een
hekwerk. Is dit noodzakelijk? Nee, noodzakelijk niet, maar
het helpt wel. Deze afscheiding door middel van tralies
dient meerdere doelen. Allereerst: omdat wij als mensen
niet alleen maar uit ‘geest’ bestaan (onze ziel), maar ook
uit ‘materie’ (ons lichaam), hebben we ook materiéle teke-
nen nodig die ons helpen met het geestelijke. De sacra-
menten zijn daar een goed voorbeeld van. Maar ook de
tralies die ons scheiden van de rest van de wereld, vormen
een dergelijk materieel teken. Ze helpen ons om onze
complete toewijding goed te leven en er ook innerlijk van
overtuigd te zijn dat deze wereld voorbij gaat en God het
enige blijvende en dus het belangrijkste van ons leven is.

Recreatiemoment met zuster luxta Crucem




Het is ook een teken naar buiten toe, naar de mensen die
ons bezoeken: door de tralies realiseren zij zich ook dat er
iets belangrijkers op deze wereld bestaat dan al het ge-
schapene, alles wat niet God is. De tralies zijn zo een stille
getuige van de hoogste plaats van God. Verder helpen de
tralies die ons afscheiden van de wereld om ons gefocust
te houden, geconcentreerd te blijven op dat wat we te
doen hebben, zonder al te veel afleiding van buiten. Deze
concentratie leven we trouwens ook door het beperkte
contact via email, whatsapp, enzovoort. Je kunt het verge-
lijken met het doen van een belangrijk examen, dan zoek
je een stille, eenzame plek waar je je hoofd er goed bij
kunt houden. Wij studeren zo gezegd voortdurend voor
het belangrijkste examen ooit: de uiteindelijke keuze

voor of tegen God. Een multiple choice met slechts twee
opties. Wij werken er voortdurend aan dat wij de optie
'voor' blijven kiezen en dat zo veel mogelijk andere
mensen dat ook doen. De fysieke afscheiding van de
wereld helpt ons om daarop gericht te blijven.

De stilte, de tralies, maar ook het gebed en de beperking
van ruimte en activiteiten hebben uiteindelijk maar één
doel: mijn ziel op te heffen naar God, me meer en dieper
met Hem te verenigen en met de opheffing van mijn ziel
alle mensen, de gehele wereld voor Gods aangezicht te
brengen. We willen zijn zoals Mozes, die tijdens een
veldslag met opgeheven armen voor zijn volk bad; terwijl
hij bad, was het volk aan de winnende hand. Verslapte
hij, dan begonnen ze te verliezen. Over de hele wereld
zijn onze contemplatieve zusters op die manier met op-
geheven armen aan het bidden, voor de Kerk en voor de
wereld. Het is een hele grote genade op deze manier iets
bij te mogen dragen aan het welzijn van de mensen en
het evangelisatiewerk van onze missionarissen te mogen
ondersteunen. Een luxe leven dus!

De vruchten van ons leven, van gebed en offer, kunnen
we maar weinig met eigen ogen aanschouwen. Dat is ook
één van de offers die we brengen: het niet direct 'effect’
zien. Dat maakt ons leven vaak voor anderen zo moeilijk
te begrijpen. Waarom niet ergens de armen helpen of
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onderricht geven of ...? Dat is 66k belangrijk, zeker! Het

is zo mooi dat het christelijk leven zoveel rijkdom aan
roepingen kent. ledere roeping is een antwoord op Gods
uitnodiging om een bepaald aspect van Zijn Liefde te leven
en uit te dragen. Wij hier als contemplatieven mogen het
Mensgeworden Woord navolgen in Zijn verborgen jaren in
Nazareth, Zijn veertig dagen in de woestijn, in Zijn smeek-
bede in Getsemani (“Uw wil geschiede!"”), en in Zijn stille
offer op het Kruis. En met Maria overwegen wij in ons
hart, zijn wij voorsprekers en lijden wij mee aan de voet
van het kruis.

Ik wil u tot slot graag een gunst vragen ... Eén van de
dingen waar wij als contemplatieven speciaal voor
bidden is voor de heiliging van de priesters en om
nieuwe priesterroepingen. Zoudt u allemaal hiervoor
willen (blijven) meebidden? We hebben zo hard heilige,
vurige priesters nodig, ware zonen van Maria, naar
het Heilig Hart van Jezus ... Dankuwel!

Ik blijf aan u allen denken in mijn gebed!

Zuster luxta Crucem SSVM




Noveenkaarsen
met uw eigen gebedsintentie

Op de achterzijde van onze nieuwe noveenkaarsen
kunt u uw eigen gebedsintentie opschrijven.
Van harte welkom in onze Genadekapel.

Bestellen via internet

Via onze website www.olvternood.nl
kunt u ook uw noveenkaars bestellen
en uw gebedsintentie aan ons door-
geven. Wij steken dan in de genade-
kapel uw kaars met gebedsintentie
aan. Liever één of meerdere dozen
met noveenkaarsen bij u thuis laten
bezorgen? Ook dat is mogelijk via

onze webshop.

Doopsel
5 september 2020

Xaverius Anthony Ezehiél Emmanuel

We wensen hem veel zegen en geluk op
zijn levensweg met God.

Jq, ik wil me opgeven als nieuwe vriend of
vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en
het vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.

Dhr. / Mevr.:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Invulstrook toesturen aan: Diocesaan Heiligdom OLYV ter Nood,

o.v.v. Vriendenkring, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Opgave is ook mogelijk via: info@olvternood.nl of tel: 072-505 12 88
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Overleden vrienden van Kapel

Mevrouw Maria Margaretha Bezuijen-Leek
Mevrouw Anne Maria (An) Boots-Winder
De heer Piet Duinmaijer
Mevrouw Corrie Hoogeboom-Sprenkeling
Mevrouw Paula Oud-Hendriks
Mevrouw Annie Wijnker

Laten we bidden dat zij in de liefde en vrede
bij God mogen wonen. Het Heiligdom is deze vrienden
zeer dankbaar voor hun steun aan het Heiligdom.
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KAPELBOS:
EEN PERCEEL VOL MET RIJKSMONUMENTEN

Heel vaak loop ik samen met mijn gezin door het Kapelbos, op weg naar een Heilige Mis, om te

genieten van de rust en bezinning die het bos kan geven, of gewoon om een kaarsje op te steken
bij Maria in de Genadekapel. Al lopend ben ik steeds weer blij verrast om te zien hoeveel mensen

als vrijwilliger het bos en de kapellen mooi en netjes houden.

Door Rob Mastenbroek,
bestuurslid OLV ter Nood

Maar wist u dat ons Kapelbos niet
alleen maar een mooie en devote
plek is, maar ook een plaats met
vele Rijksmonumenten? In het be-
stemmingsplan van onze gemeente
is het Kapelbos niet alleen benoemd
tot 'Rijks beschermd gezicht', maar
hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor maar
liefst vijf Rijksmonumenten. Dit zijn de Genadekapel, de
Bedevaartkapel, de kruiswegstaties met Calvarieberg,
het Rustaltaar bij de vijver en de toegangspoort tot

het Kapelbos bij de Genadekapel.

Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
Niet alleen willen we al onze geliefde plekken in het bos
in een optimale staat houden, vanuit monumentenzorg
zijn we hier ook toe verplicht, en deze plicht vervullen

wij graag.

Bij plichten horen echter ook verantwoordelijkheden
zoals het in goede staat houden van deze monumenten.
Daarvoor krijgen wij tweejaarlijks een bezoek van de
Monumentenwacht die voor ons een rapport maakt
met alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
die moeten gebeuren. Vaak zijn dit werkzaamheden
die op het eerste oog niet erg opvallen, omdat
we naar het grote plaatje kijken
en niet speciaal naar details.
Denk hierbij aan schilderwerk,
metsel- en voegwerk, repa-
ratie van kozijnen en ramen, /
van dakgoten en hemel- '
waterafvoeren, het
herstellen van

dakbedekking en nog veel meer werkzaamheden. Dat dit
voor zoveel monumenten op het Heiligdom moet gebeuren
vergt een grote financiéle inspanning, wat zeker in de
huidige coronatijd niet altijd even gemakkelijk is.

Denkend aan de Genadekapel met alles wat daar ge-
daan moet worden vergt dit een totale investering van
€55.000,-. Gelukkig kunnen wij de overheid om subsidie
vragen. Alleen dekt deze subsidie slechts ongeveer de
helft van de kosten die nodig zijn voor het minimale onder-
houd, een bedrag van € 30.000,-. Dit betekent dat er nog
€ 25.000,- nodig is voor het project. Om deze kosten
voor ons Heiligdom rond te krijgen willen wij dan ook
uw financiéle bijdrage vragen. Zodra we dit bedrag
bijeen hebben gebracht kunnen we opdracht geven

om het onderhoud aan de Genadekapel uit te voeren.

Hopelijk kunnen we met uw hulp ons mooie Heiligdom in
goede staat houden zodat nog veel mensen voor
~~ vele jaren naar ons toe kunnen komen: 'Door
1 Maria tot Jezus'. Bij deze bij voorbaat onze
dank voor uw vrijgevigheid.

Namens het bestuur van Heiligdom
Onze Lieve Vrouw ter Nood



PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD
FEBRUARI T/M APRIL 2021

Mede i.v.m. Corona vragen wij u voor de laatste stand van zaken onze website te bezoeken of
contact op te nemen met het secretariaat van het Heiligdom:
website: www.olvternood.nl | e-mail: info@olvternood.nl | telefoon: 072 - 505 1288

Alle vieringen vinden vooralsnog plaats in de Bedevaartkapel. (BK = Bedevaartkapel) (GK = Genadekapel)

Voor alle vieringen vragen wij een ieder zich aan te melden via onze website www.olvternood.nl of via telnr. 072-505 1288.
e Woensdag 17 februari: Aswoensdag. 12.00 uur H. Mis (stille Mis) en 19.00 H. Mis (koor: Ubi Caritas),
begin van de Veertigdagentijd.
e Maandag 22 februari: Cathedra van de H. apostel Petrus. 12.00 uur H. Mis.
¢ Vrijdag 19 maart: Hoogfeest van de H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria.
12.00 uur H. Mis, aanvang van het Jaar van de H. Familie.
e Donderdag 25 maart: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer. 12.00 uur H. Mis.
e Zondag 28 maart: Palmzondag. Aanvangstijden van de vieringen zoals elke zondag.
e Maandag 29 t/m woensdag 31 maart: Goede Week. 11.30 uur Rozenkransgebed en 12.00 uur H. Mis.
e Donderdagochtend 1 april: Chrismamis. 10.00 uur livestream Kathedraal-TV (Bisdom Haarlem-Amsterdam).
e Donderdag 1 april: Witte Donderdag. 19.00 uur H. Mis.
¢ Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag. 19.00 uur Goede Vrijdag liturgie.
e Zaterdag 3 april: Paaswake (Heilige Paasnacht). Zie onze agenda: https://olvternood.nl/agenda.
e Zondag 4 april: Paaszondag. Zie onze agenda: https://olvternood.nl/agenda.
e Maandag 5 april: Tweede Paasdag: Zie onze agenda: https://olvternood.nl/agenda.
e Zondag 11 april: Goddelijke Barmhartigheid. Zie onze agenda: https://olvternood.nl/agenda.
e Zondag 25 april: Roepingenzondag. Aanvangstijden van de vieringen zoals elke zondag.

¢ Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur door pater Gerard Wijers sss.
Informatie en aanmelden via info@olvternood.nl of 072-505 1288. Momenteel wordt het boek Psalmen behandeld.
Komende data: 3 februari, 3 maart en 7 april in het Julianaklooster.

Retraites en Gebeds- en Bezinningsdagen vinden plaats in het Julianaklooster. Tenzij anders vermeld beginnen Gebeds- en
Bezinningsdagen om 10:00 uur en eindigen rond 17:00 uur. De gebeds- en bezinningsdagen worden geleid door priester
Anton Overmars, informatie en aanmelden via info@olvternood.nl of 072-505 1288. Komende data: donderdag 18 maart
en donderdag 22 april.

Voor de komende maanden staan de volgende retraites op het programma:

¢ "Goede week retraite": woensdag 31 maart 15:00 uur tot en met zondag 4 april 12:00 uur.

Bovenstaande retraite wordt geleid door priester Anton Overmars,

informatie en aanmelden via info@olvternood.nl of 072-505 1288.

¢ "Geestelijke oefeningen”, Ignatiaanse retraite voor mannen: zondag 21 februari tot en met woensdag 24 februari.

¢ "Geestelijke oefeningen”, Ignatiaanse retraite voor vrouwen: dinsdag 4 mei tot en met vrijdag 7 mei.

Bovenstaande retraites worden geleid door de paters ssvm respectievelijk de zusters ssvm, informatie en aanmelden

via zuster Trinidad ssvm, m.trinidad@servidoras.org of 06-3317 9271.
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Alle gezinsactiviteiten vinden plaats in het Julianaklooster. Informatie en aanmelden via zusters@olvternood.nl.

¢ Familiedagen: iedere maand op een zondag vanaf 13.30 uur ontmoeting en catechese voor jonge gezinnen en andere
familieleden in het Julianaklooster. Om 16.00 uur H. Mis, daarna processie met aansluitend een gezamenlijke warme
maaltijd. Komende data: zondag 14 februari, zondag 21 maart en zondag 11 april.

¢ Kinderclub H. Dominic Savio: op vrijdagen van 15.30 uur tot 17.30 uur, catechese voor kinderen van 7 tot 11 jaar.
Komende data: vrijdag 12 februari, vrijdag 12 en 26 maart en vrijdag 23 april.

¢ Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano: op vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en
catechese voor meiden van 12 tot 16 jaar. Komende data: vrijdag 5 en 19 februari, vrijdag 5 maart en vrijdag 16 april.

¢ Jongensgroep Sint Joris: op woensdagen van 18.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor jongens
van 12 tot 17 jaar. Komende data: woensdag 3 en 17 februari, woensdag 3, 17 en 31 maart en woensdag 14 en 28 april.

Elke tweede vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster.
Informatie en aanmelding: zusters@olvternood.nl of bij Truc Do tel./app: 06-2439 4331.
Programma vrijdag 12 februari, vrijdag 12 maart en vrijdag 9 april:

19.00 uur tot 20.00 uur: Inloop en gezamenlijk pizza eten

20.00 uur tot 20.30 uur: Inleiding (teaching)

20.30 uur tot 21.30 uur: Aanbidding met muziek en biechtgelegenheid

21.30 uur tot 22.30 uur: Ontmoeting: napraten met drankje

Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven,
telkens op de eerste zaterdag van de maand in de Bedevaartkapel.

10.30 uur Biechtgelegenheid (tot 15.30 uur),

11.25 uur Rozenkrans,

12.00 uur H. Mis,

14.15 uur Aanbidding en Lof.

Er rijdt een bus vanaf treinstation Castricum naar het Heiligdom, vertrek om 11.10 uur.

Terug vertrekt de bus om 16.00 uur vanaf het Heiligdom naar het station in Castricum.

Komende data: zaterdag 6 februari, zaterdag 6 maart en zaterdag 3 april.

Informatie via telnr. 072-505 3101 of 072-505 1288.

Films met een christelijk of maatschappelijk thema die worden begeleid door een deskundige op het betreffende gebied
met gesprek na afloop. Nader programma wordt in verband met corona later bekend gemaakt via www.olvternood.nl
en de digitale nieuwsbrief.

HEERLIJKE MAALTIJDEN BESTELLEN
Bl) ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

Onze Lieve Vrouw ter Nood biedt sinds enige tijd de
mogelijkheid om maaltijden te bestellen en af te halen.
Onze ltaliaanse chefs, Monica en Andrea, verzorgen
overheerlijke Italiaanse gerechten die u na betaling
via iDeal bij ons in het klooster kunt ophalen.

Bekijk ons NIEUWE MENU op onze website
www.olvternood.nl en plaats uw bestelling.



Het is een grijze middag met een druilerige regen als ik naar de achterdeur van het huis van de

heer Jan Meiling in Putten loop. Aan de telefoon had Jan al gezegd: “Kom maar achterom.” Ik klop

op de deur en ga door de keuken naar de achterkamer. De gordijnen zijn al dicht, de kamer is

zacht verlicht. De muren hangen vol met dierbare zaken zoals iconen, schilderijen en klokken.

Jan zit in een stoel naast zijn bed. De kamer is zijn hele wereld, hij komt niet meer buiten. In deze

beschutte en sfeervolle ruimte spreek ik Jan het komende uur.

Door Gerald Timmermans

Op driejarige leeftijd krijgt Jan polio, een ziekte die als
een rode draad door zijn leven zal lopen. Hij behaalt zijn
Mavo diploma en gaat als loonadministrateur aan het
werk bij een eierhandel en later bij een scholengemeen-
schap in de Zaanstreek. Na zijn pensioen verhuist hij van
Zaandijk naar Putten, de geboorteplaats van zijn vader.
Helaas wordt Jan daar getroffen door de ziekte PPS,
postpoliosyndroom, een gevolg van de polio in zijn jeugd.
“Mijn spierkracht en uithoudingsvermogen zijn sterk ver-
minderd en mijn organen zijn deels verlamd", vertelt hij.
"Omdat mijn longen bekneld zijn heb ik al meer dan tien
jaar een beademingsapparaat nodig, om goed in maar
vooral ook goed uit te kunnen ademen.” Ondanks zijn
vermoeidheid en het masker dat hij vierentwintig uur per
dag moet dragen zit er een vriendelijke en enthousiaste
man van tachtig tegenover mij. “Zoals ik vroeger als kind
geen spelletje wilde verliezen wil ik nu ook niet van zijn
ziekte verliezen."

De ouders van Jan waren Nederlands Hervormd. Toch is
hij niet gedoopt bij zijn geboorte, zijn ouders vonden dat
hij die keuze later zelf moest maken. Maar Jan groeide
wel op met het geloof. Zo werd dagelijks na het eten uit
de Bijbel gelezen en werden bedevaartplaatsen zoals
Kevelaer bezocht. Als Jan op een dag met zijn ouders het
Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo be-
zoekt, hij is dan vijfenveertig, begint een nieuwe periode
in zijn leven. Zelf schrijft hij:

“Kijk daar heb je monseigneur Bomers, hij zit achter zijn
bureau en ik zit schuin tegenover hem. Hij heeft me uit-
genodigd om bij hem langs te komen naar aanleiding
van de brief die ik hem schreef. Hoe is het zo gekomen
dat ik hier zit? Het is enkele jaren daarvoor dat ik voor

Jan Meiling

Zij is de Moeder Gods door
wie ik tot Jezus kan komen,
ja alleen door haar kan dat,
zo voel ik.

Na mijn eerste bezoek aan
monseigneur Bomers kom
ik nog een keer bij hem en geef aan gedoopt te willen
worden. Daarna belt monseigneur Bomers met zuster
Humilia, die ik diverse keren bezoek, ze is een soort
moeder voor me. Zij begeleidt me naar de levende bron.
Dan, ongeveer een jaar voor zijn overlijden, word ik door
monseigneur Bomers gedoopt in de Bedevaartkapel,

ik ben eindelijk thuisgekomen.”

Jan heeft zijn doop niet als een keuze maar als een nood-
zaak ervaren. Zijn geloof ervaart hij ook niet als vanzelf-
sprekend en gemakkelijk: “Geloven is een dialoog met de
twijfel”, zegt hij. Ongeveer twaalf jaar geleden is Jan voor
het laatst naar het Heiligdom geweest, waarna zijn ziekte
hem belemmerde om nog naar Heiloo te reizen. In de jaren
die volgden wordt een computer Jans ‘grote vriend' zoals
hij hem zelf noemt. Hij schaakt tegen hem en gebruikt hem
voor zijn hobby's en contacten. Al kan hij geen viool en
piano meer spelen en niet meer schilderijen, luisteren naar
muziek en kijken naar kunst kan prima via de computer,
evenals een virtueel bezoek aan een bedevaartplaats.
Vervelen staat niet in het woordenboek van Jan.

Het fraaie interieur met de zonnebloemen van Jan Meiling

het eerst van mijn leven het terrein op loop aan de Kapel-
laan. Bij de waterput zie ik een man staan, begerig drinkt
hij water. Op de een of andere manier maakt dit een diepe
indruk op me. Dan ga ik de Genadekapel binnen en ruik
de geur van brandende lichtjes. Ik ga op een bank zitten
en kijk naar de op fluweel lijkende muurschilderingen en
naar het beeld van Maria, er gaat rust uit van dit alles.
Als ik weer thuis ben kan ik dit plekje niet meer vergeten
en telkens ga ik er naartoe. Ik wandel in het park en be-
zoek de kapel. Ik voel dat ik ben aangeraakt door Maria.
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