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Welkom in ons Gastenhuis

Wist u dat het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood ook
een heerlijke plek biedt als u zelf (individueel) een paar
dagen rust zoekt? Informeer hiervoor bij het secretariaat
of kijk op onze website. Wie weet tot ziens!

Liturgisch weekrooster Heiligdom OLV ter Nood
(met uitzondering van bijzondere dagen; zie hiervoor de
agenda in dit Vriendenmagazine of onze website)

Zondag: H. Mis om 9.00 uur (8.30 uur rozenkransgebed), 10.30 uur en 16.00 uur.

Aansluitend aan H. Mis van 16.00 uur: processie en ontmoeting in het Oesdom met Zelf-Mee-breng-diner (Potluck-dinner).

Maandag t/m zaterdag: H. Mis om 12.00 uur (11.30 uur Rozenkransgebed).

Woensdclg: 20.00 - 21.00 uur Aanbidding. (Genadekapel)

Vrijdclg: Aanbidding 15.00 - 18.00 uur; 15.00 uur Kruisweg en rozenhoedje van Barmhartigheid, om circa 16.00 uur stil
gebed en om 17.30 uur vespers met de seminaristen en zegen met het Allerheiligste. (Genadekapel)

Openingstijden Heiligdom:
Wintertijd 8.30 - 17.00 uur
Zomertijd 8.30 - 19.30 uur

Openingstijden Oesdom
Wintertijd zaterdag/zondag 10.30 - 16.30 uur
Zomertijd dagelijks 10.30 - 16.30 uur

De zomertijd loopt van 1 april t/m 31 oktober. De wintertijd is van 1 november t/m 31 maart.

Openingstijden Secretariaat:
Weekdagen van 9.00 - 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288

Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector de Wit
Telefoon: 072-505 1288 of 06-4012 5490
(woensdag studiedag/vrije dag)

Email: rectordewit@olvternood.nl

Dagelijks biechtgelegenheid in de Bedevaartkapel van 14.00 - 15.30 uur of gewoon voor een goed gesprek
"Het moment na de vrijspraak is als... een douche na de sport, als de lucht die opgeklaard is na een onweersbui,
als wakker worden op een stralende zomerochtend, als de gewichtloosheid van een duiker. (...)
we zijn weer in het reine met God."” (Youcat Catechismus nr. 239)
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WOORD VAN DE RECTOR

Beste Vrienden van Kapel en andere lezers van het Vriendenmagazine van Onze Lieve Vrouw

ter Nood. U heeft hier de allereerste editie in de hand van onze nieuwe Vriendenbrief, en om

dit nog meer te onderstrepen hebben we er ook een nieuwe naam aan gegeven:

Vriendenmagazine Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Door rector Jeroen de Wit

Een mooi Heiligdom verdient

ook een mooi eigen blad om de
mensen die betrokken zijn op de
hoogte houden van wat er gebeurt
en ook om bezoekers van ons
Heiligdom verder te interesseren.
Misschien ook wel tot het worden
van Vriend of Vriendin van Kapel.
Het nieuwe blad heeft ook een
nieuwe redactie. Hierin hebben plaats: Mariska Adrichem,
Pieter Klaver en Gerald Timmermans. En natuurlijk zal ik
mijn bijdrage blijven leveren.

Het is nu circa een jaar dat we het nieuwe plan aan het
uitrollen zijn om ons Heiligdom meer naar buiten uit te
dragen; om het meer bekendheid te laten krijgen, ook bij
mensen die misschien niet zo bij het geloof betrokken zijn,
maar die toch wel, ergens ook, wat zoekend zijn. Intern is er
afgelopen jaar al veel veranderd. Afgelopen april is Harald
Dijkstra er bij gekomen, onze nieuwe hospitality manager.
Mede hierdoor, maar ook door andere factoren, is de
kwaliteit van onze dienstverlening in het Gastenhuis met
sprongen vooruit gegaan. We horen dit van vele kanten.
Dat is heel mooi.

Ook is er afgelopen jaar qua aanbod van activiteiten al
wat verbreding geweest. Zo was er bijvoorbeeld het mooie
Liturgisch Muziekfestival afgelopen zomer en een laag-
drempelige Allerzielenviering in november. Maar toch

moet hier nog heel wat in gebeuren. Mocht iemand zich
geroepen voelen om hier in mee te helpen in de Programma-
raad, met name in het daadwerkelijk plannen van nieuwe
activiteiten, maar ook in het meedenken, dan verneem ik
dat graag.

Qua Communicatie zijn er ook stapjes gezet, maar ook

dit moet zich nog verder ontwikkelen. De website is wat
opgefrist en er is een nieuwe folder, plattegrond, uitge-
komen die we op veel plekken in onze streek beschikbaar
willen stellen en dus eveneens het nieuwe magazine dat
voor u ligt. Maar ook voor het team Communicatie geldt:
als u denkt hier iets in te kunnen betekenen, digitaal of
gewoon via fysieke kanalen, dan horen we graag wat van u.

Er ligt een heel nieuw jaar voor de boeg; een jaar waarin
we graag weer vele mensen in contact willen brengen met
de mooie boodschap van het Evangelie en met de rust en

bezinning die mensen vaak vinden op ons Heiligdom. En
ook natuurlijk willen we graag door blijven gaan met de
verdiepende activiteiten die hier reeds plaatsvinden als de
dagelijkse Eucharistieviering, de biechtgelegenheid, Familie-
dagen, volwassenencatechese, retraites en bezinnings-
dagen en de diverse activiteiten en catecheses voor
kinderen en jongeren, zoals bijvoorbeeld de Kapeldagen,
het Tienerkamp en Meet & Greet the Lord. Ook hopen we
dit jaar weer meer mensen te mogen ontvangen in ons
Gastenhuis, het Julianaklooster.

Wij hopen en vertrouwen erop dat u ons hierin wilt blijven
steunen. We zijn u heel dankbaar voor uw steun in het
afgelopen jaar. Ook voor de specifieke projecten als Trappen
bij Maria en het beoogde St. Jozefbeeld en kapelletje. U
zult vast gezien hebben dat de trappen bij Maria (bij de vijver)
ondertussen gerealiseerd zijn, o.a. door een donateur die een
groot deel voor haar rekening heeft genomen. We hebben
ook iemand gevonden die ons wil helpen met het bouwen
van het St. Jozefkapelletje, maar hier moeten we nog

wel wat voor doorsparen. Ik hoop dat u hierin wilt blijven
helpen. De Adventsactie dit jaar voor het Moeder en Kind
project in El Salvador heeft het mooie bedrag van 1.695
euro opgebracht, hiervoor ook veel dank. Verder willen we
graag ons parkeerterrein gaan verbeteren. We zijn hiervoor
reeds in contact met een mogelijke sponsor.

Veel dank voor uw verbondenheid met het Heiligdom,

uw financiéle en andere steun, en veel zegen voor het
nieuwe jaar.

Ingang Genadekapel 2




Door Pater Gerard Wijers

Elke eerste woensdagavond van
de maand is er van 19.30 uur tot
21.00 uur volwassenencatechese
in het Gastenhuis.

Vorig jaar (2018 - 2019) hebben we ons verdiept in het
vierde evangelie, het evangelie volgens Johannes. Dit
evangelie verhaalt niet alleen de concrete feiten uit het
leven van Jezus op aarde aan het begin van onze jaar-
telling en Zijn verkondiging van de Blijde Boodschap van
het Rijk Gods. De evangelist en apostel Johannes verhaalt
vooral ook de diepere betekenis ervan: God houdt onvoor-
waardelijk van ons mensen, geschapen naar zijn beeld en
gelijkenis, en Hij blijft ons oproepen ons te bekeren en te
geloven, zodat er een wederzijdse liefdesrelatie tot stand
komt. Deze liefdesrelatie zal ons in staat stellen met Gods
hulp de machten van het kwaad te overwinnen in onszelf,
onder elkaar, en uiteindelijk in de hele wereld.

Dit cursusjaar 2019 - 2020 houden we ons bezig met het
ontstaan en de eerste verspreiding van de christelijke
gemeenschappen na de kruisdood, de verrijzenis en de
hemelvaart van Jezus, de Zoon van God, de Mensenzoon
en de Zoon van David. Het leven van de eerste christen-
gemeenschappen staat beschreven in het Bijbelboek
Handelingen van de Apostelen. De titel van dit boek dekt
niet volledig de inhoud. Het gaat namelijk niet over de
handelingen van alle twaalf apostelen die door Jezus
geroepen en gezonden zijn om zijn zending in deze wereld
voort te zetten. Het gaat enkel over de handelingen van de
apostelen Petrus en Paulus. Deze laatstgenoemde apostel
is later als dertiende apostel toegevoegd aan het getal van
de eerste twaalf.

We zien het ontstaan van de eerste gemeenschappen van
gelovigen, vol vuur van het begin, vol van de aanwezigheid

VOLWASSENENCATECHESE
HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

van de Verrezen Heer in hun midden. Het was vanzelfspre-
kend dat er onder hen geen noodlijdenden waren, omdat
zij alles gemeenschappelijk bezaten. Niemand noemde nog
iets zijn eigendom. Echter, net zoals de Heer Jezus tijdens
zijn leven op aarde veel volgelingen had, maar ook veel
verzet opriep tot de kruisdood toe, zo ging het ook met

de eerste geloofsgemeenschappen: velen sloten zich bij
hen aan, maar de eerste verkondiging riep ook het nodige
verzet op. Dit verzet werd niet beantwoord met oordeel,
straf of wraak, maar met vergevingsgezindheid en een
nog helderder verkondiging van de Blijde Boodschap van
de Verrezen Heer, die voor vriend en vijand is: De Weg, de
Waarheid en het Leven, en die blijft oproepen tot bekering
en geloof, zodat velen zullen worden gered.

Zoals het ging met de zending van Jezus, de Zoon van God
op aarde, zoals het ging met de eerste geloofsgemeen-
schappen, zo gaat het tot op de dag van vandaag ook met
de Kerk, die geroepen en gezonden is om de zending van
Jezus voort te zetten. Zij is wereldwijd verspreid en kent
vele gelovigen onder alle volkeren van de aarde, maar zij
wordt ook bestreden en vervolgd op velerlei manieren.
Soms zijn er bedreigingen van buitenaf; soms ook van
binnenuit. Veel kerken worden vernietigd of mogen niet
worden gebouwd; velen kennen vervolgingen en vinden

de marteldood. Maar te midden van deze verschrikkingen
doemt het kruis van Christus op die ook nu tot ons zegt:
"Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt
goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16,33).
en: "Ziet. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van
de wereld” (Mt. 28,20).

De komende catechese avonden zijn op de volgende
woensdagen: 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en
1 juli. Wilt u zich bij ons aansluiten, dan bent u van harte
welkom! De avonden vinden plaats in het Julianaklooster
op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Hoogeweg 65 in Heiloo.

Catechese



CONCERTEN OP HET HEILIGDOM

De kapellen op het Heiligdom lenen zich prima voor concerten. De akoestiek en de sfeer dragen bij aan een
bijzondere beleving bij het luisteren naar muziek. Ook dit voorjaar kunt u weer genieten van een aantal mooie
muziekuitvoeringen. De eerste zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart, ‘s avonds om kwart over zeven.
Dantiscus, met koorleden uit geheel Polen, zingt dan prachtige oude Gregoriaanse muziek (Occo Codex) onder
leiding van de Franse musicus Marcel Péres (geb. 1956), een autoriteit op het gebied van Gregoriaanse en
pre-Gregoriaanse gezangen. Datzelfde weekend kunt u nogmaals luisteren naar muziek op het Heiligdom.

Op zondagmiddag 15 maart zingen de sopraan Linda Kroon en de alt Maria Delver om twee uur het beroemde
Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), begeleid door een strijkkwartet van het Nederlands
Begeleidingsorkest met klavecimbel. De uitvoering biedt een uitgelezen kans om deze prachtige muziek live

te horen. Naast het Stabat Mater zullen werken van Antonio Vivaldi (1678-1741), ltaliaans violist, priester en
componist, ten gehore worden gebracht. En houdt u van Slavisch-Orthodoxe liturgische gezangen, zet dan
zondag 26 april ook in uw agenda. Die zondagmiddag verzorgt het Gemengd Russisch Koor Bjerjozka uit
Alkmaar samen met het Byzantijns Koor Indrik uit Hoorn om half drie een concert. Op het programma staan
Slavisch- Orthodoxe liturgische gezangen.




ALLES HEEFT ZIJN TIJD

Door pastor
Anton Overmars

“Alles heeft zijn uur, alle dingen
onder de hemel hebben hun tijd.”
Zo staat er te lezen in het boek
Prediker.(Pr. 3:1) Heel de schepping
en alles wat er leeft op aarde,
zowel mens als dier, maakt deel uit van alle dingen onder
de hemel die hun tijd hebben. Kenmerkend voor ons katho-
lieke geloof is dat wij ons op grote gebeurtenissen in ons
gelovig leven voorbereiden. Nog niet zo lang geleden was
het de Adventstijd ter voorbereiding op Kerstmis waardoor
wij ons weer mochten verdiepen in de betekenis van
Kerstmis en onze persoonlijke relatie met God. Binnenkort,
26 februari, start met Aswoensdag de Veertigdagentijd,
de Vastentijd. De gehele veertigdagentijd mag een genade-
volle tijd zijn op weg naar Pasen, een periode van loutering
en innerlijke voorbereiding op een intense beleving van
de Goede Week die zijn voltooiing zal vinden in en met
Pasen. Voor veel mensen bestond in het verleden de
veertigdagentijd voornamelijk uit vasten, minder eten en
vooral ook geen vlees, geen feestjes en vooral een sober
leven. Tegenwoordig kijken we meer naar wat je naast
het vasten kunt doen aan goede werken. Het is een
uitnodiging om ons te richten op de werken van barm-
hartigheid, het omzien naar elkaar en goed doen aan
en voor de ander.

Terwijl veel mensen in Nederland zich onderdompelen in

het carnaval feestgedruis, kunt u zich geestelijk voorberei-
den op de vastentijd, door deel te nemen aan de Aswoens-
dag retraite van zondag 23 februari t/m donderdag 27
februari. Tijdens deze stille retraite wordt aan de hand van
teksten van de profeet Jesaja en teksten van kerkvaders en
kerkelijke leiders getoond hoe wij ons, door te vasten, kun-
nen reinigen en voorbereiden op de heilige dagen en hoe
wij door gebed en vasten onze persoonlijke relatie met de
Heer kunnen verdiepen en verinnigen. |k begeleid deze
retraite en uiteraard is er ook mogelijkheid om mij
persoonlijk te spreken.

Een tweede retraite waar u aan kunt deelnemen is de
Paastriduiim retraite van woensdag 8 april t/m zondag 12
april. Deze heilige dagen staan geheel in het teken van het
lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het Heilig-
dom maakt u de plechtigheden mee van Witte Donderdag
tot en met Paaszondag. Het is gebruikelijk dat mgr. Punt
op het Heiligdom de plechtige avondmis van Witte Don-
derdag en de Paaswake celebreert. Op woensdagavond
staat de Chrismamis in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in
Haarlem op het programma. Tijdens deze zeer indrukwek-
kende viering staat de wijding van de heilige olién centraal
en vernieuwen alle priesters hun wijdingsbelofte. Verder
worden de dagen in stilte doorgebracht. Ook deze retraite
wordt door mij begeleid en ook tijdens deze retraite ben ik
beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.

MUSICAL SPECTOR KISI KIDS
HET BESTE ZIT VAN BINNEN

=) =

Op zondagmiddag 23 februari zullen de Kisi Kids de musical
‘Spector’ opvoeren in de Bedevaartkapel van het Heiligdom.
De musical daagt kinderen en volwassenen uit om hun talenten

i te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Een belevenis voor
- g . .
3 »*  Jjongen oud! Een ieder is van harte welkom.
AL LN
R.\
" 4 * Waar gaat ‘Spector’ over?
— . Stel je voor, iemand vraagt je: Wat is jouw grootste wens? Wat is
i ~ jouw droom voor je leven? Dat overkomt Erik, een blinde bedelaar.

) De vrienden die hij daarbij onverwachts maakt, helpen hem om
/ zijn droom waar te maken. Maar Erik twijfelt... zal het hem lukken?
Hij kan immers niks, vindt hij zelf. Zijn vrienden denken daar echt
anders over. lederéén heeft talenten! En iederéén heeft daarbij
een eigen verhaal. Lukt het Erik om met vallen en opstaan zijn droom te ontdekken? Beleef het mee in deze musical en
stel jezelf de vraag: Wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

Praktisch
Zondagmiddag 23 februari om 14.00 uur in de Bedevaartkapel van het Heiligdom. De toegang is gratis.
U kunt wel een vrijwillige bijdrage doen. Een ieder, van jong tot oud, is van harte welkom!



INTERVIEW: NANCY BUISMAN

Hoe de rozenkrans twee mensen bij elkaar bracht

Op maandag, dinsdag en woensdagochtend worden de gasten en bezoekers van OLV ter Nood
welkom geheten door de altijd opgewekte, zeer bescheiden, Nancy Buisman-Sanchez. Nancy is

49 jaar en werkt als secretaresse. Wat meteen opvalt is dat Nancy spreekt met een Spaanse
tongval. Nancy is dan ook geboren in Puebla, Mexico, volgens Nancy een van de meest katholieke
steden van het land. In haar geboorteplaats zijn maar liefst 361 kapellen waar elke dag wel

een feest van een heilige wordt gevierd.

Door Mariska Adrichem

Nancy met haar man Michaél en
hun kinderen Sary en Jacobo




Overleden vrienden van Kapel

Doopsels

6 oktober 2019 | Victoria Maria Stegers-Ospina

Mevrouw S.C. de Vries-Bos | Mevrouw Hageman
De heer T.M. Sluimer | De heer M. Moors
Mevrouw Aarsen-Brakenhoff | Mevrouw W.M.G. van Egten-Hutmacher
Mevrouw van der Heijden | Mevrouw M.L.A. van der Heijden
Laten we bidden dat zij in de liefde en vrede bij God mogen wonen.
Het Heiligdom is deze vrienden zeer dankbaar
voor hun steun aan het Heiligdom.

Huwelijk

13 oktober 2019

Daniel Junklewitz & Bianca Michelle Reimbold

17 november 2019 | Reinhard Dewus

We wensen de ouders veel zegen en geluk en
bidden dat hun kinderen mogen opgroeien
tot goede christenen.

ik wil me opgeven als nieuwe vriend of vriendin van Onze Lieve
g Vrouw ter Nood en het vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.

Dhr. / Mevr.:

Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:

E-mail adres:

Invulstrook toesturen aan: Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood,
o.v.v. Vriendenkring, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Opgave is ook mogelijk via: info@olvternood.nl of tel: 072-505 12 88

We wensen hen veel geluk en
Gods zegen toe voor hun huwelijk.

Colofon

ISSN 2666-7436

Redactie
Mariska Adrichem, Pieter Klaver en
Gerald Timmermans

Vormgeving
Birgitta Grafische Vormgeving

Druk
Vanderperk Groep

Contact

Diocesaan Heiligdom

Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
telnr. 072-505 1288
magazine@olvternood.nl
www.olvternood.nl

Giften

Giften zijn van harte welkom op rekening-

nummer NL25 INGB 00 00 672 168

t.n.v. Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

ANBI Stichting
RSIN nummer: 0028 329 87

© Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Wilt u artikelen overnemen? Neem dan even

contact op met de redactie via
magazine@olvternood.nl



INFORMATIE OVER UW BIJDRAGE
VOOR HET HEILIGDOM

Door Pieter Klaver

Het Heiligdom beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent
dat het Heiligdom een door de Belastingdienst erkend goed doel is. Ons fiscaal of RSIN nummer
dat hierbij hoort is 283 2987. Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

U kunt maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro.

De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belasting-
percentage dat over de top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing
oplopen tot 51,75%. Gelden voor misintenties zijn ook aftrekbaar. Indien u een periodieke schenking aangaat, dan is de
fiscale aftrek nog aantrekkelijker. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor uw gift kunt u bijgesloten acceptgiro gebruiken, maar u kunt uw gift ook overmaken op: NL25 INGB 00 00 672 168
t.n.v. Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Doneren gaat verder heel eenvoudig online via onze
website. Klikt u dan op “doneer”, bovenaan op de homepage www.olvternood.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen via telnr. 072-505 1073 of per e-mail via
pklaver@olvternood.nl. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage en betrokkenheid.



PROGRAMMA HEILIGDOM OLY TER NOOD
FEBRUARI T/M APRIL 2020

De volgende activiteiten staan de komende maanden op het programma, wijzigingen voorbehouden.
Voor een actueel overzicht kunt u ook onze website raadplegen: www.olvternood.nl of bellen/mailen
met het Heiligdom (info@olvternood.nl of 072-5051288).

(GK = Genadekapel, BK = Bedevaartkapel, GH = Gastenhuis/ Julianaklooster)

Bijzondere Liturgische Vieringen

e Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 10.30 uur H. Mis (BK).

e Zondag 2 februari: Gezongen Gregoriaanse Vespers 16.00 uur door het Schola Cantorum Kennemerland (GK).

e Woensdag 26 februari: Aswoensdag H. Mis 19.00 uur (BK). Start Veertigdagentijd.

e Zondag 1 Maart: Gezongen Gregoriaanse Vespers 16.00 uur door het Schola Cantorum Kennemerland (GK).

e Zondag 5 april: Palmzondag van het lijJden van de Heer 10.30 uur H. Mis (BK).

e Zondag 5 april: Gezongen Gregoriaanse Vespers 16.00 uur door het Schola Cantorum Kennemerland (GK).

¢ Donderdag 9 april: Avondmis van Witte Donderdag 19.00 uur H. Mis (BK) viering van de instelling van de H. Eucharistie en
het Priesterschap. Hoofdcelebrant: Mgr. Punt.

e Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg, 19.00 uur Goede Vrijdag-liturgie (BK).

e Zaterdag 11 april 21.00 uur: Paaswake (BK), Mgr. Punt.

e Zondag 12 april: Hoogfeest van Pasen: Verrijzenis van de Heer H. Mis om 10.30 uur. (BK).

¢ Maandag 13 april: 2de Paasdag 10.30 uur H. Mis (BK).

e Zondag 19 april: Feest van de Goddelijke Barmhartigheid 12.30 uur H. Mis, hoofdcelebrant Mgr. Punt. 15.00 uur Lof
met Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Uitgebreide biechtgelegenheid (H. Mis van 10.30 uur en 16.00 uur
vervallen, wel H. Mis om 9.00 uur).

Catechese & Geloofsvorming

¢ Volwassencatechese iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 - 21.00 uur over de Handelingen der Apostelen door
pater Wijers s.s.s. De komende catechese avonden zijn op de volgende woensdagen: 5 februari, 4 maart en 1 april.

e Zaterdag 29 februari: Boekbespreking. Dichter bij Jezus, het Mattheus Evangelie in Rijmvorm. Van 14.00 - 15.30 uur in
het Oesdom. Door auteur Miranda Middag-Turato. Gratis entree. Laat u op deze wijze raken door het 2000 jaar oude Evangelie.

Info & aanmelding: info@olvternood.nl of 072-505 1288

Retraite & bezinning

¢ Donderdag 20 februari: Gebeds- en Bezinningsdag. Door pastor Overmars, van 10.00 - 16.30 uur in het Julianaklooster.
Thema “Aswoensdag komt nabij.”

e Zondag 23 februari 16.00 uur t/m donderdag 27 februari 10.00 uur Stille Aswoensdagretraite door pastor Anton Overmars.

e Donderdag 19 maart: Gebeds- en Bezinningsdag. Door pastor Overmars, van 10.00 - 16.30 uur in het Julianaklooster.
Thema "St. Jozef”

¢ Vrijdag 20 t/m zondag 22 maart: 2-daagse jongerenretraite. Informatie volgt nog.

¢ Woensdag 8 t/m zondag 12 april: Stille Retraite Paastridulim over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus.
Retraiteleider is pastor Anton Overmars.

e Donderdag 23 april: Gebeds- en Bezinningsdag. Door Pastor Overmars, van 10.00 - 16.30 uur in het Julianaklooster.
Thema "Pasen, de Verrijzenis van de Heer".

e Zaterdag 25 april 10.00 uur t/m dinsdag 28 april 14.00 uur: Geestelijke oefeningen van de H. Ignatius van Loyola.
In stilte, geleid door de paters van het Mensgeworden Woord (IVE) in het Julianaklooster.

Info & aanmelding: info@olvternood.nl of 072-5051288
Retraite 25-28 april: info & aanmelding: zusters@olvternood.nl of 072-7370085
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Gezinsactiviteiten

Familiedagen iedere maand op een zondag ontmoeting en catechese voor jonge gezinnen en andere familieleden.
Vanaf 13.30 uur ontmoeting en catechese voor jonge gezinnen en andere familieleden in het Julianaklooster.
Om 16 uur H. Mis, dan processie en dan warme maaltijd.

Zondag 23 februari, Zondag 15 maart, Zondag 19 april 2020

(Zondag 23 februari geldt een aangepast programma i.v.m. het optreden van de Kisi Kids.)
13.30 uur Gezellige inloop, koffie, thee, imonade

14.00 uur Leuk familiespel

14.30 uur Catechese in leeftijdsgroepen / oppas

16.00 uur H. Mis in de Bedevaartkapel

17.00 uur Processie

17.30 uur Warme maaltijd in het Julianaklooster

¢ Kinderclub H. Dominic Savio op vrijdagen van 15.30 - 17.30 uur catechese voor kinderen van 7 tot 11 jaar.
Komende data: vrijdag 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 24 april 2020.

¢ Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano op vrijdagen van 17.00 - 20.30 uur catechese voor meiden van 12 tot 16 jaar.
Komende data: vrijdag 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 24 april 2020.

¢ Jongensgroep Sint Joris op woensdagen van 18.00 - 20.30 uur catechese voor jongens van 12 tot 17 jaar.
Komende data: woensdag 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april 2020.

Locatie: Gastenhuis OLV ter Nood
Info en aanmelding: zusters@olvternood.nl

Jongerenactiviteiten: Meet and Greet the Lord

Elke 2e vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Vrijdag 14 feb, 13 maart: (Vrijdag 10 april vervalt vanwege Goede Vrijdag)

19.00 - 20.00 uur Inloop/pizza

20.00 - 20.30 uur Inleiding (teaching)

20:30 - 21:30 uur Aanbidding met muziek en biechtgelegenheid

21:30 - 22:30 uur Nazitten en praten met drankje

Locatie: Gastenhuis OLV ter Nood

Info en aanmelding: Angela Mastenbroek, 06-39 67 77 69, aglwmmastenbroek@gmail.com

Eerste zaterdag Bedevaarten

Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven.
Vanaf 10.30 uur Biechtgelegenheid.

11.25 uur Rozenkrans

12.00 uur H. Mis

14.30 uur Aanbidding en Lof

Er rijdt een speciale bus vanaf treinstation Castricum. Vertrek is om 11.10 uur naar de Kapel.
Terug vertrekt de bus om 16.00 uur.

Komende data: zaterdag 1 februari, 7 maart en 4 april.

Info: 072-505 3101 of 072-505 1288

Concerten en MUSiCGIS

e Zondag 23 februari: 14:00 - 15.00 uur Musical Spector door de Kisi Kids (BK).

e Zaterdag 14 maart: 19.15 uur Pools koor Dantiscus. Oude Gregoriaanse muziek (Occo Codex). De dirigent is de Franse
musicus Marcel Pérés. Bedevaartkapel of Genadekapel, dit wordt nog bekendgemaakt.

e Zondag 15 maart: 14.00 - 15.30 uur Strijkkwartet Nederlands Begeleidingsorkest speelt het Stabat Mater van Pergolesi
en werken van Vivaldi. Bedevaartkapel, toegang gratis.

e Zondag 26 April: 14.30 - 15.30 uur Gemengd Russisch koor Bjerjozka. Bedevaartkapel, toegang gratis.
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EVEN VOORSTELLEN: GERALD TIMMERMANS

Een jaar of acht geleden waren wij op zoek naar een huis ten noorden van het Noordzeekanaal. Elize
woonde toen nog in Driehuis en ik in Den Haag. We wilden graag wat meer rust en reden rond in de
kuststreek tussen Castricum en Bergen. Een huis dat bij Kapel te koop stond werd het niet, we wonen
inmiddels alweer vijf jaar in Akersloot, maar we liepen toen wel even het Heiligdom op. We wandelden
door het park en waren onder de indruk van de Genadekapel. Na onze verhuizing zag Elize bij een
bezoek aan het Heiligdom dat Ubi Caritas koorleden zocht. Zingen doet ze graag en dus was snel
besloten bij het koor te gaan. Dat bracht eerst haar en later ook mij in contact met het Heiligdom.

We besloten twee jaar geleden om de volwassenencatechese over het Matteiis Evangelie te
“ volgen bij zuster luxta Crucem. We waren niet katholiek, maar zeker geinteresseerd. We hebben

f ﬁ'ﬁ ", ons allebei een groot deel van ons leven met spiritualiteit, meditatie en religie bezig gehouden en
i .c.'L w wilden graag meer weten over de Bijbel. Zelf was ik al regelmatig in aanraking gekomen met het
! i I katholieke geloof, onder andere in een aantal mooie gesprekken met zuster Makaria in het Sint
Ty L =r Liobaklooster in Egmond. Waar ik ook kwam, een bezoek aan een kerk of een klooster werd
L_ N -, zelden overgeslagen. Zijn het innerlijke verlangens, is het een roeping? We voelen het zeker zo.
1 Elize besloot om een grote stap te zetten: katholiek worden.

¢ De inspiratie van zuster luxta was groot, dat was haar wel toevertrouwd. Zé groot, dat ik ergens
tussen catechese en bijzondere gesprekken met rector De Wit en pater Wijers besloot me ook te

laten dopen. Onze levens kwamen vervolgens in een stroomversnelling. De catechese werd na
het vertrek van zuster luxta naar Italié€ door de rector en door zuster Esperanza overgenomen en tijdens de Paaswake in
2017 zijn Elize en ik gedoopt en gevormd door bisschop Punt, een hele bijzondere en onvergetelijke ervaring. Maar daar-
mee waren we er nog niet. De zusters en de priesters wezen ons subtiel op het feit dat het sacrament van het huwelijk
toch eigenlijk de volgende stap zou moeten zijn.

U begrijpt het al, twee maanden later zijn we in de Genadekapel getrouwd door pater Wijers. Dat speelde al in ons
achterhoofd, een huwelijk, maar dit tijdspad niet. Hebben we er spijt van gehad? Geen moment. We hebben vele mooie
ervaringen en momenten beleefd, in vieringen en gebeden, en in de vele gesprekken die we gehad hebben. Naast de
religieuze aspecten zijn ook de sociale contacten erg waardevol. Uiteindelijk zijn Elize en ik gestart met een studie theologie
aan De Tiltenberg in Vogelenzang. Door studie en bezinningsdagen heb ik ook pastor Overmars tijdens waardevolle
gesprekken beter leren kennen. We voelen ons echt verbonden met het Heiligdom, en dragen graag bij. Ik verzorg het
Dagelijks Brood en ben sinds kort redactielid voor het Vriendenmagazine, voorheen de Vriendenbrief. Daarnaast ben ik
lector en dien een enkele keer de mis. Elize zingt dus in het koor en begeleidt het koor af en toe op de piano.

Hoewel de Kerk nu een belangrijk onderdeel van mijn leven is geworden, is er meer dat mij bezighoudt. Ik werk al een
jaar of twintig bij de Rotterdamse vestiging van een Amerikaanse verzekeringsmakelaar en doe onder andere technische
risicoanalyses voor internationale verzekeringsprogramma's. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij Fokker en Unilever.
Na mijn HTS opleiding in Twente, ik kom uit Hengelo, heb ik langere tijd in Amsterdam en in Den Haag gewoond. Naast
mijn werk heb ik bedrijfskunde en sociale wetenschappen gestudeerd. In mijn vrije tijd lees ik graag en luister muziek,
breed maar met een voorkeur voor de romantische componisten. Daarnaast ben ik gefascineerd door alles wat met
vervoer te maken heeft, met name over spoor en door de lucht.
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